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Güvenli depolama * I0S'da batarya süresini uzatma * Akıllı tartılar » iPhone'dan Android'e geçmek e Android ekranı TV'ye aktarma * Ayın Android Wear uygulamaları * Ses tuşları ile uygulamaları kontrol etmek e Sağlık uygulamaları e Editörün seçimi oyun ve uygulamalar e Aksesuarlar 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SANA UYGUN iLANLAR iÇiN 


YENIBİR!S.COM 
ANDROLD UYGULAMASIYLA 
ŞiMDi DAHA Güçlü! 


aylıca ara, başvurularını anında Yap. 


Sana uygun İŞ ilanlarını det Yenilenen Yenibiris.com Android uygulamasıyla aradığın İŞE artık her an het yerde ulaşabilirsin. 


yenibiris:)$ 


içindekiler 


Ses Tuşları ile Uygulamayı 
Kontrol Etmek 


2016'nın 
Olmazsa Olmaz 
Uygulamaları 


Mobil cihazlarınızı daha keyifli ve kullanışlı hale getirecek uygulamalar... 


iOS Cihazlarda 
Batarya Süresini 
Uzatmak 


İOS 

Cihazlarda © 

ye in İ Android'de 
Uzatmak önemli bilgileri 


güvende tutun. 


Sanal Gerçeklik , 
Tamam, Peki ya Android 


Oyunlar? Wear 

Sanal gerçeklik Uygulamaları için geliştirilen 

oyunlarda son 


durum 


Editörün Seçimi iOS-Android 
Oyunları 


Gdosya 


2016'nın Olmazsa 
Olmaz Uygulamaları 


Mobil cihazlarınızı daha keyifli ve kullanışlı hale getirecek uygulamalar... 


Bu uygulamaları seçerken eğlenceyi ve kullanım kolaylığını dikkate aldık. Şimdiden fayda görmenizi dileriz. 


Mobil cihazlar alması gereke ve faydalı uyg 


araya getirdik. 


nızda yer 

n en başarılı ulamaları bir 
Tümü son 


döneme damga vuran 


ve keyifli mobi 


yaşatan uygul 


I deneyim amalar. Bu 


uygulamaları seçerken eğ- 


lenceyi ve kul 


anım kolaylı- 


ğını dikkate aldık. Şimdiden 


fayda görmen 


Periscope 


izi dileriz. 


Periscope'un geçtiğimiz yı- 


lın en iyi uygul 


amalarından 


biri olduğu resmi olarak 

da açıklandı. Yeni nesil canlı yayın uygulamalarının gözdesi olan uygulama mobil cihazlarımızın olmazsa olmazlarının en başında geliyor. Yaşadığımız anları 


ölümsüz kılan 


ve bu anları 


başkalarıyla paylaşmamıza aracı olan uygulamaya kayıtsız kalmayın. 


Uygulamanın Türkçe versiyonu bulunuyor ve ücretsiz. 


Moodnotes 

Tatsız bir gün mü geçiriyorsunuz, ruh sağlığınız ve duygusal durumunuzu anlayarak sizi motive edecek birine mi ihiyacınız var. Normalde bununla 


Funda Güleç Yalçın www.fundalina.com 


ilgili çevremizde birinden yardım alırız ancak böyle biri yoksa bu şaşırtıcı derecede başarılı uygulamayı denemenizi öneririm. 


Sağlık profesyonellerinden oluşan bir ekip ile Thriveport LLC tarafından oluşturulan ve tasarlanan bu uygulama, size sorduğu sorular üzerinden sezgisel bir mantıkla tavsiyelerde bulunuyor. 


Uygulamanın dili İngilizce, Fiyatı 3,99 $. Apple Watch'da da çok başarılı ve farklı bir deneyim sunuyor. 


Carrot Weather 
Geleneksel hava durumu uygulamalarından sıkılmadınız mı? 


İşte size eğlenceli, yenilikçi ve harika bir alternatif. 
İlginç tasarımıyla sunduğu doğru hava durumu tahminlerini uçan köpekbalığı, kasırga işareti, kızgın pen- 


dosya 


Pigment 


006 


guenler eşliğinde almak çok keyifli. 
Uygulamanın dili İngilizce, Fiyatı 3,99 $. 


Pigment 
Son dönemde büyükler için boyama kitapları revaçta. Adeta bir meditasyon etkisi yaratan ve özellikle Mandala adı altında popüler hale gelen bu boyama tekniklerine dair uygulamalar da yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Bu konuda benim önerim Pigmeni. Özelleştirebildiğiniz ve başarılı çalışmalar oluşturabileceğiniz tüm araçlar uygulamada mevcut. 
Mutlaka deneyin. 


— 


ygulamanın dili İngilizce ve ücretsiz ndirebilirsiniz. 
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Cortana 

Siri size yetmiyorsa ve bir alternatif arıyorsanız mobil asistan olarak Cortana'ya da bir şans verebilirsiniz. 
Henüz dili İngilizce ama sık güncelleme geliyor. Microsoft'un sunduğu yenilikleri de takip etmek ve iOS ile karşılaştırmak lazım. Bunu da denemeden anlayamazsınız. 


indirebilirsiniz. 


Relevant 

Çok fonksiyonlu bir ajanda arıyorsanız relevant sizin için biçilmiş bir kaftan. 
Ajanda bilgilerinizin dışında, RSS'den 


sıkı takip ettiğiniz web siteleri, çevrenizde olan biten yenilik ve aktiviteler, hava durumu, haritalar... kısaca ihtiyaç duyduğunuz hemen tüm bilgiler bu uygulama ile elinizin altında. 


indirebilirsiniz. 


WifiMapper 


Olmazsa olmaz, bol faydalı bir uygulama daha. WiFiMapper size en yakın WiFi noktalarını, hotspot bağlantılarını buluyor ve tavsiyeler üzerinden ne kadar güvenli olup olmadıklarını size bildiriyor. Kısaca ihtiyaç anında hayat kurtarıyor. 


indirebilirsiniz. 


Google Keep 

Evernote'a bir alternatif arıyorsanız (sürekli ücretli olacağım uyarısı yapmasından ve önerilerde bulunmasın- 


© dosya 


dan bana gına geldi) bu yıl iOS'a da gelen Google Keep'e geçebilirsiniz. 
Renkli notlar oluşturmak, fotoğraf — ses, metin kaydetmek ve aramak, listeler yapmak, bu uygulamayla çok basit hale geliyor. Çalışmalarınızın tümünü tıpkı evernote'da olduğu gibi paylaşabiliyorsunuz. Tüm cihazlardan dosyalarınıza erişebiliyor oluşunuz da ayrı bir konfor. 


Uygulamayı Türkçe kullanabilir, ücretsiz indirebilirsiniz. 


Giphy CAM 

Bu aralar komik videolar ve .gif'ler oldukça trend. Gimphy Cam, önceden belirlenmiş şablonlara veya kendi çektiğiniz fotoğraflar üzerinden komik çalışmalar hazırlamak ve gif'e dönüştürmenize olanak sağlıyor. 
indirebilirsiniz. 


s 5 Perfeci365” 


The casiest wo to make you look great. 


Recent Photos 


Photo Gallery 


vw) Rate This App e 


My Favorites 


Lara Croft GO 

Tüm mobil işletim sistemlerinde oynanabilen bu oyun yılın en iyi oyunlarından biri. Oyunun amacı bulmacaları çözerek, sinsi düşman ve tuzak gibi çeşitli engelleri aşmak üzerine ve bolca alt seviyeleri var. Tasarımı çok iyi, keyifli ve her yaş grubuna hitap ediyor. 


Uygulamanın dili İngilizce, Fiyatı 1,99 $. 


SpeakEmoji 
> ON 


©. BUG. 


Emojilere tutkum malumunuz, siz 

de benim gibi emoji seviyorsanız bu uygulamaya şans verin. Emojiler artık daha anlamlı metinler haline getirilebiliyor. 


SpeakEmoji sizin ses dosyanızı tümüyle emojilerden oluşan cümleler haline getiriyor ve bu cümleleri sosyal medyada, e-posta ile veya mesaj olarak paylaşabiliyorsunuz. 


indirebilirsiniz. 


Enlight 


Enlight, bu yılın en iyi uygulamalarının başında geliyor. Ücretli olmasına rağmen muhtemelen satın alınabilecek en iyi all-in-one fotoğraf editörü. Benzersiz görsel çalışmalar yapmanıza olanak veriyor, kesinlikle çok başarılı. 


Uygulamanın dilini Türkçe olarak kullanabiliyorsunuz, Fiyatı ise 4,98 $. 


Sleep*-t 


1009 10:09 


Sleept*- 


Sleep 


10:37 PM 


7) Wear your Apple Vlatch wt 
2) Teli Slcep** when you start sleeping. 


Sieeps* collects details about the guality and duratien ot your eleep by tracking your movement during the right. 


This is done by wearing your Apple Watch wihile you sleep. 


- yel are geing to bed in the le Watch app and hen aga when you wake up. During the night & will monitor your movement to measure our soundiy you slept. 
It is rezommended that you place your Apple Match in Ai tode while you sleep to 


ich in Airplene preserve battery life. 


10:19 PM - &:02AM 


Adobe Photoshop Fix. 


Bu uygulama şimdiye kadar gördüğüm en basit ve en az pil kullanan uyku izleyicisi. Tüm verilerinizi kaydediyor ve daha konforlu bir uyku uyumanız için olanak sağlıyor. Özellikle Apple Watch kullananlara öneririm. 


Uygulamanın dili İngilizce, fiyat 4,98 $. 


se 


Adobe Photoshop Fix 

Adobe Photoshop Fix Uygulaması ve Adobe Photoshop Mix Uygulaması Amatörlerin bile rahatlıkla kullanabileceği bu iki uygulama görsellerinizi düzenleme ve rötuşlama, kombinleme konusunda eşsiz olanaklar sunuyor. 


Her iki uygulamada ücretsiz ve Türkçe dil destekleri bulunuyor. 


Darkroom 
Yeni bir fotoğraf editleme uygulaması arıyorsanız Darkroom'a da bir fırsat verin. 


£ 


Fotoğraflarınızı filtrelemek ve ışıklarıyla oynamak için hemen her olanak uygulama içerisinde sunuluyor. Sosyal hesaplarınızdan paylaşmak ise 


b. 


oldukça pratik. Mutlaka deneyin. 


Uygulamanın Türkçe desteği bulunuyor, Ücretsiz indirebilirsiniz. 


Perfect365 

En çok selfie çeken ünlülerin başında Kim Kardashian geliyor. En sevdiği selfie uygulaması ise Perfect365. Bu ücretsiz uygulama ile fotoğrafınızı adeta makyaj uygulayıp, yeniden oluşturabiliyorsunuz. Kullanımı basit ve oldukça fazla seçenek sunuyor. 
Uygulama üzerinden fotoğrafınız: kaydettikten sonra sosyal hesaplarınız üzerinden paylaşabiliyorsunuz. 
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Uygulamanın Türkçe desteği bulunuyor, Ücretsiz indirebilirsiniz. 


Pushbullet 

Basit ve pratik bu uygulama sayesinde kullandığınız cihazlar arasında dosya transferi pratikleşiyor. İki farklı kullanıcının da birbirlerine dosya, 

url, mesaj, görsel vs. dosyayı hızlı bir şekilde gönderebilmesini sağlayan uygulama ile her tür entegrasyonu yapabiliyorsunuz. Eğer e-mail üzerinden kendinize bol bol dosya gönderiyorsanız bu uygulamayı mutlaka deneyin. Birden farklı cihazda çalışmak zorunda olanlar ve dosya transferine ihtiyaç duyanlar için çok kullanışlı. 


Uygulamanın Türkçe desteği bulunuyor, Ücretsiz indirebilirsiniz. 


Don't Starve: Pocket Edition Hayatta kalma mücadelesine keyif katan bu çok başarılı oyun, yeniden geliştirildi. Artık karakterinizle denize açılıp, balık tutabiliyor rüzgarı neredeyse hissedebiliyorsunuz. 


Uygulama İngilizce ve fiyatı ise 4.99$. 


Grehber 


Andr 


old Kullanımı 


Kolaylaştıracak 10 İpucu 


Bu püfleri okuyup teorik bilgileri Android cihazınızın Üzerinde uygulamanızı öneriyoruz 
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GA Strawberry Shortcake Lockets 


N Lİ E EVERYONE 
INSTALL 


Ad-supported family app * In-app purchases 


GÜ 


Strawberry $ 
E EVERYONE 


CONTENT RATING 


2  Ages8&ünder 


Create fruitastic friendship necklaces with Strawberry Shortcake and friends! 


READ MORE 


Ages 8 & Under 


FAMILY STAR BADGE 
CONVEYING AGE RANGE 


—- 


Android akıllı telefon kullanım oranının Türkiye'de yüzde 80'e yakın olduğunu belirtiliyor. Tabletlerde ise oran yüzde 
50 seviyesinde. Yoğun şekilde kullanıldığı, App Users okurlarının hatrı sayılır bir kesiminin Android kullanıcısı olmasından da anlaşılıyor. 


Peki milyonlarca kullanıcı cihazlarını kullanırken çok pratik şekilde uygulayacakları adımlarla yüzlerinin daha fazla güleceğini biliyorlar mı? İşte bu konuda Android kullanımını keyfe dönüştürecek, bir anda daha kolay forma getirecek 10 ipucunu sıraladık. Birkaç dakikanızı ayırıp bu püfleri öğrenmeni- 


b 


Ad-supported family app * 


LABEL FOR AD-SUPPORTED 
APPS AND IN-APP PURCHASES 


zi, teorik bilgileri cihazlarınız üzerinde uygulamanızı öneriyoruz. 


1- Işınlama özelliği 

Star Wars: The Force Awakens son dönemin sükse sinema yapımı. Burada geleceğe dair fantastik kavram ve görüntülere tanıklık ediliyor. Peki Android cihazınızın da aslında çok 'gelecekvari” niteliklerle dolu olduğunu biliyor muydunuz? Örneğin başka bir Android cihazına kendi cihazınızı dokunduradak veri transferi yapabilirsiniz. İnanılmaz değil mi? Detaylar şöyle... 


Öncelikle cihazınızın NFC özelliğine sa- 


User 


s e © 


MORE SETTİNGS 


Ron Amadeo 


Hey this is totally an email 
Hey Ron, this is Ron, you said you needed an email 


8:13 PM 


for a screenshot so here you go. 
Good luck, 
Ron 


hip olması gerekiyor. Bu özelliği açtıktan sonra örneğin tıpkı fotoğraf, video paylaşımında olduğu gibi herhangi bir uygulama içinde paylaş butonuna dokunun. Listeden 'Android Beam'i seçip telefonunuzu söyle bir kaldırın, başka bir telefon var mı etrafta? 
Tamam, işte ona yaklaştırın, dokunun! 
İşte bu, paylaştınız. Hepsi bu... 


2- Hızlı ayarlar karşınızda aniden karşınızda 

Akıllı telefon ya da tabletlerde ekran parlaklığı için “Ayarlar, 'Genel' 'Ekran Parlaklığı" şeklindeki yolu izleyip, bir de üzerine ekran parlaklığı ikonuyla mücadele etmeniz gerekiyor. Aslında gerekmiyor, tüm bu yaptıklarınız işi 'uzatan bir yoldan' başka birşey değil. 
Kısa yolu şöyle... 


Akıllı telefonunuzun ekranının üst kısmına parmağınızı getirin ve aşağı doğru iki kez kaydırın ya da iki parmağınızı yan yana getirip tek seferde kaydırabiliriniz. İkisinde de 


Cellular data 


Data usage 


Emergency calis only 
Oct 30 — Nov 29 


2 GB warning 


MORE SETTİNGS 


Ron Amadeo 

Hey this is totally an email 
Hey Ron, this is Ron, you said you needed an email for a screenshot so here you go. 

Good luck, 

Ron 


8:13 PM 


sonuç aynı; karşınıza hızlı bir ayarlar menüsü çıkacak. Burada sadece birer dokunuşla, saniyeler içinde kablosuz bağlantı, ekran parlaklığı, Bluetooth, uçuş modu gibi ayarları değiştirebiliyorsunuz. El fenerini aktif edebiliyorsunuz. 


3- İkona bastır, gör! 

3D Touch, iPhone 6s ile birlikte 2015'in sonuna adeta damgasını vurdu. Özellik, 

ekrana hafifçe 


£ 


bastırıldığında a 


yeni fonsksiyonların önünü açıyordu. Ama şunu hepimiz biliyoruz ki bir ikonun üzerine bastırıldığında eskiden beri farklı fonksiyonlarla karşılaşılabiliyordu. 
Android'de 
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Cast screen 


Living Room TV 


Nexus Player 


MORE SETTİNGS 


Ron Amadeo 

ww Heythisistotallyan email 
Hey Ron, this is Ron, you said you needed an email for a screenshot so here you go Good luck, 
Ron 


8:13 PM 


bazı ikonların üzerine hafifçe bastırdığınızda 'uygulamayı aktif etmenin” haricindeki özelliklerle de karşılaşıyorsunuz. Örneğin Wi-fi ya da Bluetooth ikonuna dokunduğunuzda siste ayarları da karşınıza gelir. 


4- Pil durumunu kontrol edin Android cihazınızın pil tüketimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Günü tamamlayabiliyor mu? Yoksa mobil 


Grehber 


şarj üniteleriyle haşır neşir günler 

mi geçirmeniz gerekiyor. Bu noktada kontrolü elinize almanızı tavsiye ediyoruz. Üstelik bunun için yapmanız gereken pek fazla birşey de yok... 


Hızlı Ayarlar sekmesine gelin, en üstte yer alan pil tüketimi seviyesi- 

ne tıklayın, bundan sonra karşınıza mucizevi bir tablo çıkacak. Burada en çok pil tüketen uygulamaları görebilir, üstelik tüketime dair detayları da takip edebilirsiniz. 


Buradan hem uygulamaların pil tüketimine dair göstergeleri inceleyebilir hem de dilerseniz batarya tasarruf moduna geçiş yapabilirsiniz. 
Bu arada bazı oyun ve uygulamaların Android sisteminde aşırı pil tükettiği bilinir. Bunları tespit ettikten sonra gerekli gördüğünüz taktirde uygulama silmekten kaçınmayın. 


5- Her gün alarm kurmak mı? 
Durun! 

Android cihazınız sabahları uyanmak için ideal bir araç. Alarmı sayesinde her gün birbirinden ilginç uyandırıcı tonlarla güne başlayabiliyorsunuz. 
Kısayol özelliği ise alarm kurulduktan 


sonra artık Hızlı Ayarlar kısmına da entegre oluyor olması. 


İlk alarmdan sonra cihazınızın Hızlı Ayarlar kısmına geçin, burada artık tarih ve saati de görebiliyorsunuz. Bu sayede hızlıca alarmı kurup cihazınızın sabah sizi uyandırmasını sağlayabilirsiniz. 


6- Sesli Komut'u aktif etmek Android 5.0 ve üzeri işletim sistemlerinde sesli komut özelliği bulunuyor. 
Bunun için “Ayarlar” kısmına gelin, 

'Dil ve Girişler'i tıklayın. Ardından 'Sesli Giriş'e gelin, ardından 'Geliştirilmiş Google Hizmetleri'nin yanında yer alan ikona tıklayın. “OK Google Algılama'ya gelin ve buradan 'Herhangi bir ekrandan' etiketli seçeneği bulun. Bundan sonra talimatlar başlar, bundan sonra örneğin akıllı telefonunuzu uyandırmak istediğinizde “OK Google' demeniz yeterli olacak. Güle güle kullanın. 


7- Uyarıları kontrol altında tutun 

Bir bildirim alıyorsunuz ve bundan hiç memnun değilsiniz. O uyarı olmasa daha iyi olurdu diye düşünüyorsunuz, ancak bir türlü gerekli ayarları 


yapmak istemiyorsunuz. Yalnız değilsiniz, sizin gibi milyonlarca Android kullanıcısı var. Ama aslında yapmanız gereken şey çok basit. Uyarı geldiğinde dokunun ve asılı olarak kalsın. 
Uyarı gelen uygulama sizin karşınıza gelecek. Buradan uyarıyı yönetebilir, dilerseniz kapatabilirsiniz. 


8- Tarayıcınızı değiştirmeye ne dersiniz? 

Android kullanıcısı olarak hangi internet tarayıcısını kullanıyorsunuz? 
Arama kısmına örneğin 'App Users” yazdığınızda gerçekten fazlasıyla çok beklediğinizi mi düşünüyorsunuz. 
İnternet bağlantı hızınızı sorgulamanız önemli, ancak belki de tarayıcınız aslında düşündüğünüz kadar yetenekli değildir. Chrome, Firefox ve Dolphin Browser'ı öneririz. Emin olun, size diğer birçok tarayıcıdan daha yüksek bir gezinme hızı sunacaklar. Kemerlerinizi bağlamayı unutmayın! 


9- Daha hızlı yazın 

Android uygulaması SwiftKey ile daha hızlı yazabilirsiniz. Google Play'den indirebileceğiniz klavye uygulaması, çabucak cihazınıza entegre oluyor 

ve size alışılmışın dışında bir deneyim vaat ediyor. Hızlı ve pratik yazım metotları sunan uygulama tüm dünyada çok popüler. Ayrıca Swype'ı ve Go Keyboard'u da deneyebilirsiniz. 
Son olarak Türkçe harfleri gösteren Hacker's Keyboard'a da göz atmanızda fayda var. 


10- Android Assistant ile hızlanın Android Assistant, ücretsiz bir uygulama. Sistemin optimizasyon işlevleri ile ilgileniyor ve bunu faydalı araçları sayesinde sağlıyor. Örneğin Startup Manager sizi hızlandırıyor. Ayrıca belleği tüketen uygulamaları devre dışı bırakarak da ek bir ateşleyici güc kazandırıyor cihazınıza. 


Onunla tanışın, pişman olmanız pek mümkün değil. 


dosya 


Sağlıklı Yaşam Uygulamaları 


Daha sağlıklı bir hayat için en pratik ve en verimli ücretsiz 


uygulamalar... 


— ana 


Sağlıklı bir yaşam elinizde. Yedikleriniz, içtikleriniz, hareketleriniz, sosyal ilişkileriniz ve daha birçok unsurun toplamı aslında sağlıklı bir hayatın kilit noktaları. Mobil cihazlarda yer alan sayısız sağlık uygulaması var ve tümünün ortak bir paydada buluştuğu görülüyor: Daha sağlıklı bir SİZ... 


4 


İşte bu konuda sağlıklı bir siz için oldukça verimli ve 


STARTING POSITION: 
SITTING POSITION 


üstelik ücretsiz olarak edinilebilecek uygulamaları bir araya getirdik. Siz bol su içmeyi, yürüyüş yapmayı, çok geç saatlerde uyumamayı ihmal etmeyin ama dahasını da mutlaka gözardı etmeyin diyor ve cihazlarınıza bir an önce indirmenizi istediğimiz uygulamaları sıralamaya başlıyoruz. 


Freeletics 

Günümüzde şehir hayatının yüksek stres seviyesi sonuçları, gözlerin altındaki yoğun morluklardan çabucak yorulan bedeninize, zayıflayan sosyal ilişkilerden düşen motivasyona kadar sayısız negatif etki barındırıyor. Hayatın keşmekeşinin aslında önemli bir çıkış noktası da spor. 


Spor yapan kimselerin daha zinde, daha iyi görüne ve daha pozitif kişilere dönüşümü bilimsel bir gerçek. Ama yoğun iş hayatı, okul ya da maliyet gibi etmenlerle spor salonuna gitmek milyonlarca insan için mümkün olamıyor. 
Neyse ki sporu eve ve iş yerine taşıyan mobil uygulamalar var. İşte bunlardan biri de Freeletics. 


dosya 


Athletics kelimesinden ilham alan uygulama size hedefler ve yapmanız gereken hareketleri sunuyor. Geriye oturduğunuz yerden ya da ihtiyacınız olan belki de 3-4 metrekarelik alanı kullanarak spor yapmak kalıyor. 

Ücretsiz 


Tabletop Crunch # Twist 


2mm, 
EE 


Bridge Lits Core ist * 


0/24 


Six Pack 

Dikkatinizi çekiyor mu? Çevrenizdekiler son yıllarda gittikçe büyüyen bir göbeğe sahipler. Siz de belki de kendi göbeğinizin durumunu sorguluyor olabilirsiniz. En nihayetinde göbek, çağın en temel sağlık sorunları arasında ve o kadar yaygın ki. Çocuklarda bile görünebiliyor. Onu yok etmenin kolay olmadığını biliyorsunuz, ancak yine de bazı adımlar atabilirsiniz. Six Pack işte bu adımlardan biri. 
Üstelik ücretsiz bir uygulama, haydi indirin... 


Cross-Body Crunch Crunch Reach Up * 


(o) © D8i7 


İndirdikten sonra Six Pack'in yüksek dinamikli tasarımı ile bir anda karın bölgesi egzersizlerine başlıyorsunuz. Bir antrönör eşliğinde hareketler yapıyor, ritmik bir müzikle birlikte bazı yerlerinizi belki de yıllar sonra hareket geçiriyorsunuz. Uygulamanın temelini oluşturan antrenörün bilgi 


dağarcığını takip ederseniz hem kendinizi daha iyi hissediyor hem de kaslarınızı çalıştırmanın keyfine varıyorsunuz. Spora yönelik çalışmalarınızı bol su ile desteklemeyi unutmayın. 

Ücretsiz 


Instagram 

Instagram da nesi? Bir sosyal medya ağının sağlıkla ne gibi bir bağlantısı var? Evet, ilk an için duraksamanız, şaşırmanız olası. Ancak Instagram, gerçek bir sağlıklı öğe hazinesi. Sporcu içeceklerinden tutun, sağlıklı beslenmeye, spor hareketlerinden ilginç püf noktalarına sayısız bilginin yer aldığı bir platform Instagram. Doğru hesapları takip ederek çok faydalı bilgiler edinebilir, her an elinizin altındaki sağlıklı yaşam koçlarının attığı doğru adımları takip edebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız, sağlıklı tarafını da mutlak suretle keşfedin. 

Ücretsiz 
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Dashboard 


Edit Diary 


< Today > Day 


1,930 - 1,084 - 208 — 638 
GOAL FOOD EXERCİSE 


TEMANING 


Breakfast 426 cal 


Cornetti al cioccolato 

Misura, 100 gr ie 
* Add Food sss More 
Formaggio Fresco Classico 123 
Land, 50 gr 

Salmone Affumicato Norvegese 173 
Fjord, 100 g 


Ghicchi Al Dente - Classico - Parboiled — öp Flora, 100 g 


© This food has alot of iron. 
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O Search 


Dashboard 


Al 0 Calories Burned 467cal Daily Avg: 428 Today 
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(4) Diagnostics 
Fitness â &. Lab Results 
) Me 


9 Medications 


# Nutrition 
Ç Sieep 
Y. Vitals 


Health Data 


iOS Sağlık 

Yeni iOS kullanıcılarının sahip oldukları önyüklü sağlık uygulaması sayesinde şanslı olduğu bir gerçek. Eski iOS sahipleri de Sağlık adlı uygulamayı App Store'dan edinebilirler. Üstelik ücretsiz. Peki bu uygulamada ne gibi özellikler söz konusu?, 


İlk etapta bu uygulama kelimenin tam anlamıyla bir analiz tahtası. Ne kadar adım attınız, ne yediniz, kaç kalori harcadınız gibi bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Beslenme, fitness, uyku gibi konularda kendi performansınızı sürekli olarak el altında bulunduruyor, arkadaşlarınızla karşılaştırmalar yapabiliyorsunuz. 


Vücut ölçülerinizi girip sürekli olarak gelişiminizi inceleyeiliyorsunuz. Belki de beslenme şekliniz sanılanın aksine kilo almanıza neden oluyordur, işte tüm bu soru işaretleri için iPad, iPhone ve iPod touch kullanıcılarının çok yakın bir dostu 'Sağlık.” 

Platform: iOS 

Ücretsiz 


(ON 


iOS sağlık, beslenme, fitness, uyku gibi konularda kendi performansınızı sürekli olarak el altında bulunduruyor, arkadaşlarınızla karşılaştırmalar yapabiliyorsunuz. 


Carter # 288 PM 


8 dakikarin harak ansarsizi - 2 Müzay 


Antrenman ekle 


E 


Bacaklar için Antrenman ve Egzersiz 

Yapılan araştırmalar bacak kaslarının zinde bir vücut için büyük önem taşıdığı noktasında birleşiyor. Bacaklar uygulaması ise spor açısından gerekli duyacağınız kritik bilgiler içeriyor. 


Uygulama sayesinde bacak kaslarınızı güçlendirebilir, çok daha formda bir bacak görünümünün yanı sıra zindeliğini bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. 


Uygulama, tıpkı Six Pack gibi videolar üzerinden size hareketleri gösteriyor. Oldukça başarılı bir uygulama olmasının yanı sıra size sınırlarınızı zorlamayı da aşılıyor. 


Eğer ciddi seviyede hareketsiz biriyseniz ilk gün sporundan sonra hafif bacak ağrıları çekebilirsiniz. 

Ücretsiz 
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Güvenli Bir Depolama 
Alanı Oluşturmak 


StrongBOX kullanarak iOS ve Android cihazınızdaki önemli bilgileri 


güvende tutun. 


Mobil cihazlarda kullanabileceğiniz StrongBox isimli küçük uygulama Android ve iOS cihazınız için güvenli bir depolama alanı sunabiliyor. 
StrongBox, genel kullanıcı arayüzü olarak en güzel uygulama değil veya estetik bir tarafı yok. Ancak dua ederek güvende tutmayı tercih edeceğiniz ilgileri bunun yerine yazılımsal olarak üvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. 
ygulamayı kurmak tahmin edebileeğiniz gibi çok basit. Sonuç olarak 

u uygulama size şifreyle koruyabileceğiniz bir klasör ve depolama alanı sunuyor. Öncelikle uygulamayı indirin. 
Uygulamayı kurmak için “kilit” ikonuna tıklayarak yeni kuruluma başlayabi- 


COCG 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lirsiniz. Bu kısımda sizden bir şifre istenecek, hatırlayacağınız bir şifre koymakta fayda var, bundan sonra da saklamak istediğiniz klasörün yolunu belirleyin. Eğer root kısmına erişmek isiyorsanız özel erişim izinlerini halletmeniz gerekecek ve bu şekilde daha fazla seçeneğe sahip olacaksanız. 
Son olarak StrongBox uygulamasının kurulacağı dizini belirleyin. 


Oluşturulan klasörü bulun 

Kurulum bittikten hemen sonra yeni oluşturulan StrongBox klasörü ve altında bir çok yeni dosya göreceksiniz. 
Bunlar verilerinizi güvenli bir şekidle saklayabileceğiniz alanlar. Eğer yeni 


g My Safe 
My Safe-strongbok.dat 


& My Google Drive Safe 


Ny Google Drive Safe-strongbox.dat 


| | Local iPhone Safe 
İİ UocaliPnone Sate-strongbox.dat 


Garler # 


X Safes 


TO:STPM Li 


My Safe Edit 
Banking 
Insurance 
Secrets 
Tax 


Apple 
Kayla 


Facebook 
Kayla 


i Google 
Mİ Vak 


Carrier # 


X Safes 


1:56 AM — 


Safe Location 


Select where you would like to store your new safe 


|) on this iPhone 
23 Dropro 


Google 


Gamer # TSZAM Li 


K My Safe Flickr Edit 
Title | Flickr 
Username | Mark 
Password |ILovePhot: 
URL | httpi//www.fllckr.com 


Notes 


StrongBOX uygulaması ile akıllı telefonunuzdaki bilgileri gizlemek tahmin ettiğinizden daha kolay. 


Carrier ? 10:52 AM Lal Carrier # 131AM La < My Safe Flickr Edit X Safes Settings Title Long Touch Copy: On Username 
Auto Lock Safe: After 1 minute Password 
URL | http://www.flickr.com & Sign out of Google Drive Notes 
Ş Unlink Dropbox 
About StrongBox v1.2 
Advanced Tül 


bir klasör oluşturmak isterseniz ekranın alt kısmında ki klasör ikonuna dokunarak devam edebilirsiniz, bundan sonra 

bir isim verin ve kullanmaya başlayın. 


Bilgilerinizi girin 

Şimdi sıra bilgilerinizi girmekte, önceden hazırlanan kısımda yalnızca belirli tipte bilgileri girebilirsiniz. Ancak kendi oluşturduğunuz tüm kalsörlerde istediğiniz şekilde farklı tipte veriyi saklayabilirsiniz. 


Ardından kredi kartı bilgileri nasıl girilir ona bakalım. Kredi kartı bilgilerini eklemek için “Financial” kısmına dokunun burada sizi boş bir klasöre aktarak bilgilerinizi girerek devam edebilirsiniz. 


Ekranın altı kısmındaki “plus” ikonuna tıklayın. Bu seçenek size bir çok banka ve kartın bulunduğu bir liste sunacak. 
Burada eklemek istediğiniz bir 


gelen formu doldurun. Bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra disk ikonuna tıklatarak bilgilerinizi saklayabilirsiniz. 


Şifrelerinizi unutmayın! 
Uygulamaya her girişte şifrenizi yeniden girmeniz gerekecek veya yeni bir bilgi eklemek, bunları düzetlmek veya görmek için. Bundan dolayı şifrenizi unutmayın. Aksi takdirde bu bilgilere erişmekte çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. 


Ayrıca uygulama ile ilgili içerisindeki dosyaların dizilimini değiştirebilirsiniz. StrongBox içerisinde güvenle arama özelliğini de kullanabilirsiniz. Ayrıca buraya kaydettiğiniz bilgilerde biraz dikkatli olmanızda yarar var. 


Uygulamayla ilgili diğer detaylarsa uygulamanın ne kadar süre sonra devreye gireceğine dair zamanı kendiniz belirleyebilirsiniz, hızlı veya yavaş 


tanesine tıklayın ve önünüze 


şeklinde. 


©rehber 


iOS Cihazlarda Batarya 
Süresini Uzatmak 


şarjının daha fazla gitmesini mi istiyorsunuz? iOS cihazları için bazı 


faydalı ipuçları burada 


Apple'ın son iOS cihazları birçok açıdan marifetliler. Genel olarak stabil, 


kolay ve hızlı bir kul 


Tabii ki App Store'daki 


çeşitliliği ile birlikte tarafından tercih ed 


anıma sahipler. 
uygulama birçok kullanıcı ilmekteler. iPad'in, 


iPhone'un artıları çok hatta uzun pil 


dayanıklılığının artırı izler için bu konuy 


o 


iniz bazı ipuçlarını 


Zi 


Ekran parlaklığı 

ili en çok etkileyen biri ekran parlaklığı. 
sahip olduğu sensö 


v 


hazınızın pil ömrünü 


Iması da mümkün. 
a İlgili olarak iOS uzatabileceele aldık. Bunları 


ğ uygulayarak pil süresini arttırabilirsin 


noktalardan iOS cihazınızın r, etrafındaki 


ışığa duyarlı olarak ekran parlaklığını 


ayarlayabilmektedi 


kullanıcı ekran par düzeyde tutmakta 


çok aydınlık yerlerde bi 


fazla “parlak” bir k tirmektedir. Bunun efektif bir ekran ku manız gereken tek parlaklığı açmanız. 


r. Ancak çoğu aklığını belirli bir ve bu nedenle 

e gereğinden ullanım gerçekleşönüne geçmek ve lanımı için yap- şey ise “otomatik” 
Böylece pilden 


tasarruf edebilirsin parlaklığı çok düşü de pil lerden biridir. 

Gerekli ayarlara e Ayarlar>Parlaklık v 
Kağıd 


iz. Aynı şekilde k seviyeye çekmek 


ömrünü arttıran önemli faktör- 


rişim için: 
e Duvar 


>Otomatik Parlaklık 


Bluetooth 
Bluetooth, kablos 


uz kulaklıklarla 


konuşmak için yararlı. Ayrıca mü- 


zik dinlenebiliyor, 
Mac ile veri trans 
Ancak ne için kul 
Bluetooth'un veri 


£ 


iOS cihazlar ve eri yapılabiliyor. 
anırsanız kullanın, 


aktarımı pili hızla 


tüketir ve genel o 


arak açık kalması 


şarjı azaltır. Pilin ömrünü biraz daha uzun tutmak için Bluetooth'u sadece gerekli olduğu zamanlarda açmanız 


yararlı olacaktır. 


Gerekli ayarlara erişim için: Ayarlar>Bluetooth 


Mobil veri 


iOS cihazlarda belki de şarjı en çok 


dosya 


tüketen kısım hücresel veri. Mobil veri de 3G'yi de açarsanız tabiri caizse cihazın şarjı su gibi içiliyor. Bu konuda verimli enerji tüketimi için mükemmel bir yöntem var. Eğer internete bağlı kalmanız gerekiyorsa 3G'yi kapatarak Edge'yi(2G) kullanabilirsiniz. Edge, daha az enerji tüketir. Elbette Edge yavaş bir bağlantı anlamına gelir; ancak download veya web sitelerinde gezinmeyecekseniz — yani aktif olarak internet kullanmıyorsanız- Edge “pil dostu” bir çözümdür. 


Gerekli ayarlara erişim için: Ayarlar> Genel>Hücresel 


Wi-Fi bağlantısı 

iOS cihazlar ile Wi-Fi'ı olan herhangi bir yerden internete kolayca bağlanabilirsiniz. Ancak Wi-Fi'ı sürekli olarak açık tutmak, yine sürekli olarak bağlantı noktalarını aramasına neden olur. Özellikle yolda giderken telefon bağlantı noktalarını tarayıp durur. Bu da aygıtın boş yere enerji harcamasına sebep olur. Bu yüzden Wi-Fi'yı gerektiği zaman açmak en iyi çözüm. 


Otomatik kilit süresi Kullanılmadığı zaman otomatik olarak uyku moduna geçmesi bilinen bir 


özellik. Otomatik kilit süresini en aşağıda yani 1 dakikada tutmanız ise pilinizi seviyorsanız en iyisi. Bu sürenin daha da kısaltılması mümkün. 


Gerekli ayarlara erişim için: Ayarlar>Genel>Otomatik Kilit 


Anında ilet seçeneği 

Anında İlet (Push) seçeneği ile örneğin gelen e-mail'lerden anında haberdar olabiliyorsunuz. Ancak e-mail'ler konusu eğer sizin için çok da önemli değilse bu seçeneği kapalı tutarak pilden tasarruf edebilirsiniz. Anında İlet seçeneği tüm mail sunucularında çalışmıyor, örneğin POP3 gibi. Bu e-mail'lerin kontrolü için “Al” özelliğinden yani mail kontrol zamanlamasından “her saat başı” seçeneğini seçerek pil ömrünü uzatabilirsiniz. 


Gerekli ayarlara erişim için: Ayarlar>Mail, Kişiler, Takvimler>Yeni Verileri Al>Anında İlet 


Bildirimler 
Bazı uygulamalar yeni verilerde sizi uyarmak için bildirim servisini kullanır. 
Anında mesajlaşma uygulamaları gibi yoğun bildirim kullanan uygulamalar pil ömrünü etkiler. Bu açıdan gerekli 


görmediğiniz uygulamaların bildirimlerini, Bildirim Merkezi'nden devre dışı bırakabilirsiniz. Bu durumda pilin kullanım süresi biraz daha artar. 


Gerekli ayarlara erişim için: Ayarlar>Bildirimler 


Egualizer 

Müzikler için bası arttırmak, tizi azaltmak vs... kısaca ayarlama yapmak için Egualizer yani EO var. Bu özellik yarar sağlıyor, ancak diğer yandan pili büyük bir hızla harcayan faktörlerden biri. Pil tasarrufu için EO'yu kapalı tutabilirsiniz. Ancak müzik tutkunları için bu durum kötü olabilir. EO sonuçta daha iyi bir dinleme deneyimi sağlıyor. 


Gerekli ayarlara erişim için: Ayarlar>Müzik>EO 
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Evde Daha İyi Mobil 
Bağlantı için 5 Öneri 


Akıllı telefon ve tabletinizin evdeki internet bağlantısından memnun değilseniz bu tavsiyeler tam size göre. 


141, 241,341 yada stüdyo... Yaşam alanlarınızın farklı bölümleri vardır 

ve amaç ihtiyaçlara özel alanlar sağlamaktır. Örneğin uyumak için yatak odası, TV ya da yakın dostlarla PlayStation 4 keyfi söz konusu olduğunda salon. Peki bu yaşam alanları arasında gezindiğinizde telefon veya tabletinizin düşen internet verimi sizi rahatsız eden konular arasında olabilir mi? Yanıtınız evet ise size birkaç önerimiz var... 


1- Kabloları kontrol edin 

İnternet bağlantısı için bir kablo şebekesine ihtiyaç vardır. Bu ağ, modeme bağlantı için gerekli teknolojiyi sağlamayı amaç edinirken kimi zamanlarda fark ettirmeden düşen verimi 


ile sinsice akıllı cihazınızı etkileyebilir. 
Cihazınızın kablosuz bağlantı özelliği açık olduğunda internet bağlantısı kopuyorsa modeminize bağlanan kabloları kontrol etmenizde fayda 


var. Kablolar ezilmiş olabilir, modeme takılan kısımları gevşemiş ya da hafif çıkmış da olabilir. Birkaç dakikanızı ayırıp kablolara göz atın. 


dosya 


ağ 


Özellikle geniş evler için Wi-Fi menzil genişletici, kablosuz ya- 


şamın kurtarıcılarından. 


m 


2- İyi bir modem kullanın 

Belki de modeminiz artık emekli olması gereken yaştadır. Evet, belki de demeyin; bunu bilmek 

için müneccim olmaya gerek yok. 
Modeminiz 2004, 2005 yıllarında beri kullanılıyorsa performansı ister istemez düşecektir. Teknolojisi eskimiş durumdadır, ayrıca yıpranmış ve yorulmuştur. Uzun yıllar size internet sağladıktan sonra artık saygı ile aranızdan ayrılmasına izin verin. 
TP-Link gibi önde gelen firmaların modemlerinden birine terfi edin. 


3- Kapıları açın! 

Yapılan bilimsel araştırmalar evdeki kapıların, odaların biçimlerinin kablosuz internet performansını etkilediğini ortaya koyuyor. İnternet kaynağına yakın olunduğunda daha hızlı açılan internet sayfaları, evin içinde bir iki kapı aralandıktan sonra sizi çileden çıkarabiliyor. 


İşte bunun nedeni odaların şekli ve 


kapılar. Oda şekilleri konusunda yapılabilecek bir şey yok ama kapıların kapatılı olması internet sinyalleri üzerinde 'az da olsa' engel teşkil ediyor. Bu nedenle bulunduğunuz yer ilemodem arasında kalan mesafede kapıları mümkün olduğunca açık tutun. 


4- Modem konumlandırması 
Modemin konumlandırılmasının evin içinde daha merkezi noktalarda olması, internet sinyallerinin mobil cihazınıza daha doğrudan erişimini sağlayacaktır. Evinizde daha çok salonda ya da kendi odanızda vakit geçiriyorsanız modemin de bu odalarda olmasına dikkat edin. 


5- Wi-Fi menzil genişletici kullanın Özellikle geniş evler için Wi-Fi menzil genişletici, kablosuz yaşamın kurtarıcılarından. Bu aygıtlar, evinizdeki modemin kapsamını genişletmeye yarıyor ve uygun fiyatları seçenekleriyle dikkat çekiyor. 


Modem yoksa pratik bir çözüm var! 


TP-LINK 3G yönlendiriciler, içlerine 3G özellikli bir SIM kart takılarak kullanılıyor. 3G üzerinden 10 kişi ve/ veya 10 cihaz, oluşan ağa bağlanabiliyor ve operatörlerin sunabildiği 3G hızına bağlı olarak 21.6Mbps indirme ve 5.76Mbps yükleme hızlarına ulaşabiliyor. Çok küçük boyutları ve şık tasarımları ile her yere kolaylıkla taşınabilen bu ürünler, aynı zamanda modeline göre 7-26 saat şarj edilmeden çalışabiliyorlar. TP-LINK 3G yönlendirici modelleri arasında yer alan M5250 

ve M5350, siyah, yuvarlak 

hatlı kasası 

ile IF! Tasarım Ödülü'ne 

de sahip. 
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En Akıllı Tartılar 


Bu tartılar, uygulamaları ile birlikte hayatınızı “hafifletiyor!” 


Me. 


Eğer kilo ve vücut yağ oranyla ilgili takıntınız varsa Fitbit nızdaki değişimleri en iy şekilde takip edebilirsiniz. Vücut en iyi çözüm. Sürekli bağlantı halindeki bu tartıyla ağırlığı- analizi sayesinde ağırlığınızı, vücut yağ oranını ve kalp atışınızı akıllı cihazınızdan görebilir ve analiz edebilirsiniz. 


Withings WS-50 

WS-50klasik tasarımı ve fiyatıyla diğerlerinden ayrılıyor ve bir çok veriyi kaydedebiliyor. Standart olarak ağırlığınız, yağ oranı, kalp atışı ve bunların dışında evinizdeki havanın kalitesi ve sıcaklığı gibi bir çok veriyi ölçebiliyor. 


Aslında oda sıcaklığı ve karbondioksit seviyesi gibi değişkenler çok önemli olmasada eğer evinizin havalandırmaya ihtiyacı varsa bunu kolayca anlayabiliyorsunuz. Ayrıca Health Mate uygulamasıyla oda sıcaklığı ve uyku davranışıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. 

Fiyatı: 789 TL 


Withings 
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Fitbit Aria 

Aria 2012 yılında tanıtıldı ve o tarihten bu yana en iyi çalşan cihaz diyebiliriz. Aira 8 farklı kullanıcıya diar bilgileri kaydedebiliyor. Tasarımı ve gürünümü gaet güzel siyah ve beyaz renklerde satın alınabiliyor. Ayrıca Wi-Fi üzerinden cihaz üzerine kaydedilen bilgilerin hepsi alınabiliyor. 
Fiyatı: 705 TL 


Archos Connected Scales 

Cihaz iOS ve Android tarafında uygulamalara sahip. Wi-Fi erine Bluetooth 4.0 kullanıyor ve Connected Self uygulaması üzerinden tüm bilgileri senkronize edebiliyorsunuz. 
Ancak bilgiler yalnızca 10 metreye kadar olan mesafeler- de telefonunuzun ekranında görülebiliyor. 4 farklı kullanıcı- 


Archos 


ya kadar senkronize olabiliyor ve her kullanıcının verisi bir diğerinden gizleniyor. 
Fiyatı: 44.99£ 


Wahoo Balance 

Bir diğer Bluetooth bağlantılı cihaz ancak yalnızca iOS tarafında iPhone 4s ve üzerinde çalışabiliyor. Balance'ın tasarımı çok iyi Wahoo Wellness uygulamasıyla kolayca senkron olabiliyor. 16 farklı profil oluşturulabiliyor ve 130'a kadar ağırlık ölçünüzü saklayabiliyor. 


Uygulama üzerinde kendinize koyduğunuz hedefleri grafikler halinde görebiliyorsunuz. 
Fiyatı 69.99£ 
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Weight Gurus Smart Body 
Scale 

Bu akıllı görünümlü tartı Android ve iOS uyumlu. Vücut kütle oranını kas ve kemik olarak gösterebiliyor, ağırlığınız ve yağ oranınıda detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. 
Fiyatı: 59.99£ 


WiTscale S200 Bluetooth 
Scale 

Olay akıllı vücut analizine geldiğinde WiTscale'den daha ucuz bir teknoloji bulmanız imkansız. Fiyatı 40$'ın altında. 
Apple Health ile birlikte çalışan uygulamasıyla onlime olarak metrikler izlenebiliyor. 


Bu şekilde diğer fitness uygulamalarınız ağırlık bilginize ulaşabiliyor. 

Fiyatı: 30 USD 
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Xiaomi Digital Body Weight Scales 


Xiaomi, Çinli bir teknoloji şirketi. Eğer daha önce duymadıysanız kendi ülkesinde en çok satan akıllı telefon markası. Apple ve Samsung'un bile önünde. Üstelik 

akıllı telefonlarının uygun fiyat etiketi/inanması güç teknik detaylar denklemindeki başarılı sonuçları, başka teknoloji 


cihazlarında da kurgulamayı başarıyor bu iddialı ve köklü şirket. 


Akıllı bileklik gibi giyilebilir teknoloji cihazlarında, tüm dünyada en çok satan üçüncü şirket olan Xiaomi'nin sağlık konulu bir diğer cihazı da Digital Body Weight Scales. Adından da anlaşılacağı üzere bu aygıt, ağırlık odağındaki bir akıllı tartı. LED ekranı, Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefonlarla bağlantı kurabilme özelliği ve oldukça uygun fiyat etiketi ile dikkat çekiyor. 


Xiaomi Digital Body Weight Scales, sahip olduğu özelliklere bakıldığın- da kendi sınıfındaki en düşük fiyatlı akıllı tartı olması muhtemel. ABD'de yaklaşık 25 dolardan satılıyor. 
Türkiye'de online alışverişle ulaşılabilir, kargo süresi ve alışverişin yapılacağı platformun ivedikle se- 


çilmesi ise bizden size tavsiye. Eğer vücut dinamiklerinizi, form durumunuzun kilonuzu yansımalarını anbean görmek istiyorsanız bu aygıt iyi bir seçim. 


Smart Weight DBL1KG 

Bu inanılmaz küçük boyutlarda hatta cepte bile taşınabilme iddiasına sahip akıllı tartı, gerek tasarımı gerekse özellikleri ile çarpıcı. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde evin her yerinde kullanılabilir. Kah koltuğun altından kah kütüphanede kitapların üzerinden çıkartılabilir ve işte vücudunuza dair son gelişmeler onda! 


Oldukça yetenekli olduğu görülen akıllı tartı, Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuza bağlanıyor ve gerek LCD ekranı gerekse akıllı telefon ekranı üzerinden kilonuzu, kilonuza dair değişimi kolaylıkla görebilmenizi sağlıyor. Şarj olabilen aygıt, uzun bir pil ömrü sunmasıyla da dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı akıllı tartı seçenekleri arasında ve kullanımı da bir hayli kolay. Tek sorun Türkiye'de yalnızca online alışverişle edinilebilir durumda olması. 


G©rehber 


iPnone'dan Android'e 
Geçmek 


iPnone'dan Android tarafına geçmek aslında görüldüğü kadar zor değil... 


08:07 
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Açıkçası iPhone tarafından Android'e geçmek için 

bir çok sebep bulabiliriz, ancak Android seçtiğiniz zaman daha komleks olanını seçmiş oluyorsunuz. 
Her iki tarafın uygulama mağazalarında fazlasıyla uygulama mevcut. Apple tarafında iTunes ve iCloud gibi servisler mükemmel uygulamalar ve yalnızca 
Apple ekosisteminde çalışıyorlar. Ancak Android'in açık bir sitem olması eski cihazınızda yer alan bütün verilerinizi kolayca aktarmanızı sağlıyor. 


Aşağıda iCloud ve iTunes içeriklerinizi kolayca nasıl aktarabilirsiniz ondan bahsedeceğiz. Şimdi tüm kontakt listenizi aktarmak bir dakikanızı bile almayacak, Instashare uygulamasını kullnarak da tüm dosyalarınızı kolayca aktarabilirsiniz. Aşağıda bu işlemleri en 
kolay şekilde nasıl yapacağınızla ilgili 5 
farklı yöntemden bahsedeceğiz. 


1- Bilgisayar 

Verileri iki telefon arasında aktarmak yerine ayrıca bilgisayarınızı da dosyalarınızı paylaşmak için kullanabilirsiniz. 
Her iki cihazıda USB ile bilgisayara bağlayarak E: sürücüsünün altında her iki cihazı da görebilirsiniz. 
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© >2-Servislerile paylaşmak 

Eğer iki cihaz arasında fotoğraflarınızı aktarmak istiyorsanız Dropbox veya Whatsapp uygulamalarını kullanabilirsiniz. 
Her iki uygulama da iOS ve 
Android tarafında mevcut ve veri paylaşımı için çok kolay platformlar. 


3- Chrome 

Eğer Chrome tarayıcısına kökten bağlıysanız ve geçen zamanda kaydettiğiniz linkler uzantılar her şey iOS cihazınızda. Chrome burada yardıma yetişiyor. Google hesabınızla yeni cihazını- 


za giriş yaptığınız zaman iOS tarafındaki tüm ayarlar ve veriler kendiliğinden geliyor. 


4- Transfer SMS 

Bu durumda iOS cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes uygulamasını açın. iTunes ÜZerinde cihazınızın üzerine gelip sağ click yapın ve “backup” yani “yedekle” seçeneğini tıklayın. 
Ardından gelen SMS mesajıyla verilerinizi kolayca aktarmış olacaksınız. 


5- AirDroid ile daha fazlası AirDroid size temel bir görünüm sunacak, cihazınızın nasıl çalıştığıyla ilgili ve size diğer özellikler için erişim imkanı sağlayacak ve daha fazlasını yalnızca dosya transfer etmekten daha kolayca yapabilirsiniz. 
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5- Navigasyon Tuşları 
Ekran da gezinmek için bu tuşları kullanabilirsi- 


niz. Seçtiğiniz kutunun etrafında yeşik bir kutucuk göreceksiniz. Butonun ortası tuş olarak çalışıyor, açıkçası bu kutucukla çalışmak gözüktüğü kadar da zor değil. Yine de Android cihazınızden içerikleri çekmek için biraz daha yaratıcı olmanız gerekiyor. 


6- Numaralarınızı Kaydedin İçeriğin büyük bir bölümü bulut servislerine veya 


direkt olarak bağlı bulunduğunuz bilgisaraya otomatik olarak gönderiliyor. Eğer bunları kaydetmek istiyorsanız ayarlar bölümüne girmeniz gerekecek. 
Apps klasörünün içerisinde bununla ilgili bir kısayol genellikle bulunur. Hangi bilgirimlerin ulaşmadığını görebilmek iyi bir detay. 


Ekranımı Göremiyorum? Sebebi ne olabilir? 

ADB.exe dosyasını kendiniz manuel olarka çalıştırmalısınız. Program çalıştığında size daha önce kaydettiğiniz ADB dosyasının yerini soracak. Dosyayı programa tanıtın ve abd.exe dosyasına tıklayın. Size bir kısayol aranacak ve cihazınızı ADB programında göreceksiniz. 
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Güçlü Bir Bilgisayar 

Eğer tüm detayların düzgün ve kusursuz çalışmasını istiyorsanız güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. Uygulamayı bilgisayarınızda daha yavaş çalışacaktır vakit alsa 


da. Bu programı MAC bilgisayarlarla henüz uyumlu değil. 


Bunların dışında bilgisayarınıza Android Control'ün dışında Fastboot isminde bir uygulama daha kurmanız gerekiyor. Ayrıca telefonunuzun USB kablosu da size bu işlemler sırasında lazım olacak. Ondan dolayı kablonuzu yanınızda bulundurun.Ayrıca Android cihazının USB 


Cover Stories 


Featuring Marcos Weska 
The Atlantic, Lauren ped, 


modunu “debugging” moduna getirmeniz gerekiyor. Bu özellik Android'in farklı versiyonlarında farklı şekillerde yapılıyor. Örnek olarak Jelly Bean versiyonunda “About Phone” ya da “Hakkında” bölümüne üst üste 7 defa basmanız gerekiyor. 


Son olarak USB debugging mod ile ilgili ne yaptığınızı tam olarak bilmiyorsanız başınıza iş açabilirsiniz. Aynı konu Android Control içinde geçerli. 

Her ne kadar faydalı bir uygulama olasada ne yaptığınızı bilmenizde fayda var... 


amp, National Geographic, razi and 6 others 


Android cihazının USB modunu “debugging” moduna getirmeniz gerekiyor. Bu özellik Android'in farklı versiyonlarında farklı şekillerde yapılıyor. 
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Sanal Gerçeklik Tamam, 
Peki ya Oyunlar? 


Sanal gerçeklik 2016'nın yükselen trendlerinden. Peki bu ilgi çekici 


aygıtlar için geliştirilen oyunlarda son durum ne? 


Sanal gerçeklik 2016'nın en sık duyulacak 'yeni kelime öbeklerinden' biri olacak gibi görünüyor. Kafaya takılan bu dev aygıtlar, kulağınızı ve gözlerini etki altına alıyor ve karşınıza çeşitli sanal senaryolar çıkarıyorlar. 
Örneğin evinizin salonundayken sanal gerçeklik gözlüğünüzü taktınız karşınıza şöyle bir simülasyon çıkabilir; bir balkonda oturuyorsunuz ve aşağıda da uçsuz bucaksız bir çiçek deryası var. Az ilerde dağlar ve eşsiz bir göl. 
Kuş ve rüzgar sesleri... 


Açıkçası sanal gerçeklik aygıtlarının vaat ettiği şey aşağı yukarı bu ve elbette bunun sayısız kombinasyonu, çok daha farklı senaryolar... 


k 7 


Sanal gerçeklik denildiği zaman yaşanan ve bilinen her şey yazılımsal olarak size sunulabilir özelliğe sahip oluyor. Uzayda bir astronot olabiliyorsunuz örneğin ya da bir sörf tahtası deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Konu geniş özetle... 


Prezentasyon dikkat çekici 

Sanal gerçeklik ekipmanları da yavaş yavaş teknoloji mağazalarında. 
Samsung Gear VR bu konuda öncü modellerden biri. Üstelik ilginç reklam hamleleri de var; geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından Survivor 2016'da yarışmacılara ödül olarak sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak ger- 


çekleştirilen bir İstanbul Boğazı turu verildi. Geniş kitlelerin bu konuda fikir edinmesini sağlayan bu tür prezentasyonlar önemli. Yani ekipmanlar da yavaş yavaş tüketicilere sunulmaya başlandı. Peki donanımı bir kenara bırakalım; gidip bir sanal gerçeklik gözlüpğü aldınız ya da internetten sipariş ettiniz diyelim, sizi neler bekliyor? 
Örneğin bu alanda ne gibi oyunlar var? Biraz bunlara yaklaşalım... 


2020 yılına kadar 30 milyar dolar! 
Öncelikle 2020 yılına kadar sanal gerçeklik pazarının 30 milyar dolarlık hacme sahip olacağı kaydediliyor. 
Bu rakam son derece iddialı. Aynı zamanda geleceğe dair çarpıcı bir 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bir teknoloji harcaması yapmak için biraz erken olabilir. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz... 


Son dönemin öne çıkan sanal gerçeklik modelleri 


Samsung Gear VR 

Ülkemizdeki geniş mobil ürün ailesi ile en sevilen ve en çok tercih edilen markalardan biri olan Samsung'un satışa sunduğu sanal gerçeklik ekipmanı, Galaxy S7, Note 5 gibi modellerle uyumlu. Sürdürülen yoğun tanıtım kampanyaları ile birlikte Türkiye'deki bilinirliği oldukça yükselen Samsung Gear VR, kullanıcılarına birbirinden ilginç oyun ve uygulamalarla birlikte geliyor. Sanal gerçeklik alanında yepyeni ve 'ulaşılabilir' bir deneyim vaat ediyor. 


Oculus Rift 

Oculus Rift, sanal gerçeklik alanında uzun yıllardır 'geliştirme' aşaması ile gündemde olan bir model. Genç ve iddialı ekibi ile yüksek segmentli bir sanal gerçeklik deneyimi vaat ediyor. Yüksek maaliyeti ise konunun diğer boyutu. Yüksek donanımlı PClerle birlikte çalışıyor. 
Apple Mac uyumluluğu yok örneğin, gerekçe ise CEO'sunun açıklamasına göre 'Mac'lerin yeterince iyi olmaması' İddialı olduğunu belirtmişti. 


öngörü içeriyor. Bir şey daha içeri- sanal gerçeklik alanında sürprizlerle 2016 ilk yarısı bilmeden satışlarına 

yor elbette; bu alanda 'adım atmayı karşı karşıya kalınacak. Ama şu da BİM eli. 

planlayan girişimcileri tetikliyor. Sanal O var ki bu alanda 2016 tam anlamıyla HTC Vive 

gerçeklik gözlükleri ve ekipmanları bir emekleme yılı olacak. Hemen aşa- HTC Vive, Türkiye'de kolaylıkla eri- 

için uyumlu oyun geliştirmek isteyen/ ğıda Candy Crush Saga'nın geliştirici- şilebilir, deneyimlenip satın alınabilir 

bu konuda çalışmalar yürüten ve lerinden 'çok değerli' Tommy Palm'in sanal gerçeklik aygıtlarından biri 

oyunu hazır olan girişimciler var. ilk sanal gerçeklik girişimi olan Bait olacak. Emareler bu yönde, çünkü 

Büyük şirketler de elbette çok daha adlı balıkçılık oyununa dair videoyu modelin çeşitli teknoloji etkinlikleriderinlemesine adımlat attıklarını fade Oo izleyebilirsiniz. ne sponsor olduğu ve meraklıları ile 

ediyorlar. Sony'nin bu alanda çok buluşmaktan çekinmediği biliniyor. 

yüksek rakamlarda sanal gerçeklik Pek heyecan verici olmadığı konusun- (Sene ai ke ilelNellleiy 

oyunları sunacağı biliniyor. da uzlaşılabilir. Zaten Palm, bu ko- rilen HTC Vive için beklenen satış 

nuda çok açık sözlü ve diyor ki 'evet dönemi ise Mayıs-Haziran 2016. 

En nihayetinde ise bu alanda ilk çok heyecanlı değil ama rahatlatıcı b un a li MN DA z : i , Gelişmeleri sonraki sayılarımızda 

aşamada 'yüzlerce' daha sonrasında bir oyun' açıkçası gelişmeye tanıklık da aktarmayı sürdüreceğiz. Takipte 

da 'binlerce' yapım indirilebilir, satın edilecek ve iyi sonuçlarıyla da karşıla- zilin 

alınabilir yapıda olacak. Gelecekte şılacak. En nihayetinde ise bu alanda 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Android Ekranını TW'ye 
Aktarmak 


Android Control adlı uygulama sayesinde akıllı telefonunuzdaki verilerinizi, ekranınız kırılsa dahi kolayca kurtarabilirsiniz. 


Bildiğiniz gibi kazalar sürekli meydana gelir ve hep beklenmedik zamanlarda bizim canımızı yakar. İnternet videolarında sürekli düşen, kırılan, parçalanan cep telefonlarının korku dolu görüntülerini izleriz. 
Yine de bazı tabletler ve akıllı telefonlar buna karşı dayanıklı olarak üretiliyor. Ancak özellikle ekranı tamamen kırılan akıllı telefon ve tabletlerden dosyalarınızı kurtarmak ilk etapta çok da kolay bir iş değil. 


j İşte tam bu noktada Andorid 
İ; Control devreye giriyor. Çok kü- 


çük, basit ve akıllı bu program cihazınıza normal bilgisayarınızdan verilerinize ulaşmanızı sağlıyor. Telefonunuzun ekranı aynı şekilde bilgisayarınızda gözüküyor ve her şeyi aynı şekilde yönetebiliyorsunuz. Yani kırılmaz Gorilla Glass ekranınızın dağılmasının bir önemi yok. 


Programı çalışır hale getirmek biraz zaman alıyor ve telefonunuzu biraz kurcalamanız da gerekiyor. Yine de telefonunuzu bir yere çarptığınızda tüm verileri yedekleyebiliyor olmanız güzel bir şey... 


DB, 1- Bağlantı Kurun 

# Uygulamayı kurduktan sonra, cihazınızı bilgisayara bağlayın. Ekran olağandan büyük gözükecektir ancak bunu düzeltebilirsiniz. Daha fazla detay için sık sorulan sorular bölümüne göz atabilirsiniz. 


482, 2- Çözünürlük Ayarı 

W4 Android Control uygulamasında çözünürlük ile ilgili i ayrı bir bölüm var, ancak bunu otomatik olarak bırakmak çok sağlıklı bir yol değil. Uygulamanın sunduğu çözünürlük seçeneğini 9625 oranında azalttığınızda en iyi boyuta ulaşmış olacaksınız. 


Options Help 


> t İ ka id! <p image Dir o Restart ADB| ReloadDevices (Help | About 


Type Serial N State 


Programı çalışır hale getirmek biraz zaman alıyor ve telefonunuzu biraz kurcalamanız 

da gerekiyor. Yine de telefonunuzu bir yere çarptığınızda tüm verileri yedekleyebiliyor olmanız güzel bir şey... 


dosya 


“-, 3- Ekranı Yenileme 


(Pa 
VE | 


? | Değişkliklikleri tamamlamak için “Refresh Windows” 


ikonunu tıklamanız gerekecek. Bu şekilde büyük ana ekran kapanacak ve daha kullanılabilir küçük bir ekran açılacak bu kısımda verileri yedeklemek için tüm ekranı görmeniz gerekiyor. 


A, 4- Konrolü Ele Alın 
9 Şimdi Android Control programına tekrar göz ata- 


lım. Eğer ekran kilidini açmak için farklı bir şablon kullanıyorsanız iş biraz karışıyor. 


Type something below and press enter to confirm 


Sd 1301 
O. Settings 


Wi-Fi 
Connected to "wifi 


Bluetooth 
Data usage 
Xperia” Connectivity 


More... 


Personalization 


Home 


Call settings 


Sound 


dosya 


Ayın Android Wear 
Uygulamaları 


Android Wear işletim sistemine sahip akıllı saatler için öne çıkan uygulamalar... 


02:50 


St Lucia 


September ay Play Music 


Play Musie 


ii Player FM 


Tic Tac Wear 
Tic Tac Wear, okul yıllarını Android Wear işletim sistemine sahip akıllı saatinize getiriyor. Tic Tac Wear, X ve 0 sembollerini O-X-O sırasına getirenin kazandığı, oldukça kolay bir zeka oyunu. Küçük boyutlu akıllı saatinizde oynayabileceğiniz en keyifli oyunlardan biri olmasının yanı sıra tamamen ücretsiz. Zaten Android Wear platformunun en çok indirilen oyunları arasında yer alıyor. Kaçırmayın... 
Ücretsiz 


Player 


Rubik's Cube for Android Wear Android Wear için zeka küpü oyunu, herkesin tanıdığı o renkli ama zorlu Settings küpü, akıllı saatinizin ekranına taşıyor. Parmak hareketlerinizle çevirdiğiniz parçaları aynı renk sırasına 


dosya 


getirip 6 tarafı farklı renklerde bir küp meydana getirmeye çalışıyorsunuz. 
Oyunun Android Wear için oldukça eğlenceli olacağını belirtelim. Boş zamanlar için harika. 


Ücretsiz 


Tales of Pocoro for Wear 

İlginç bir zeka oyunu Tales of Pocoro for Wear. Oyunun konusu karakterin, küçük yuvarlak silindirlerin üzerinde hareket etmesine dayanıyor. Amacınız yön tuşlarını doğru şekilde kullanmak. Eğer yanlış hamle yaparsanız kaybediyorsunuz. Grafikleri ve müzikleri ile neredeyse 80'lerdeki oyunları anımsatıyor. Ancak Android Wear'ın bu tür zeka oyunları konusunda hala çok yeni bir arena olduğunu da hatırlatıyor. 

Ücretsiz 


WEARFACES 


UhrArt WearFaces 

Android Wear'ın zerafine söylenecek pek az söz var; ancak kimi kullanıcılar arayüzden sıkılabiliyor ya da yeniliklere çok açık olabiliyorlar. İşte bu gibi durumlar ve talepler için geliştirilmiş UhrArt WearFaces, etkileyici bir arayüz uygulaması olarak karşınıza çıkı- 


yor. Ücretsiz olması sayesinde hızla yükselen uygulama, uzun süredir en çok indirilen Android Wear uygulamaları arasında yer alıyor. 

Ücretsiz 


Awake 


Luxury WatchFaces Android Wear Android Wear platformunun gözde uygulamalarından biri de Luxury WatchFaces Android Wear. Akıllı saatinizin arayüzünü lüks ve sofistike arayüzlerle değiştirmek istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Motorola Moto 360, Asus zenwatch, Samsung Gear Live, LG G Watch, LG G Watch R, LG G Watch Urbane, Sony Smart-Watch 3 ve Huawei Watch ile uyumlu. 
Yeni güncellemelerle sürekli olarak yeni arayüzlerin dahil olduğu uygulama, türünün en iyileri arasında. 

2,62 TL 


8157635 


e 


| 


Seort: 


Dragon Laser 

Tetris tarzı bir oyun olan Dragon Laser, reto-fütüristik tasarımıyla 

eşsiz. Ücretsiz uygulamalar arasında olmazsa olmazlar arasında olmasının nedenleri arasında ise Android Wear işletim sistemine sahip akılllı saatlerde oynanabilecek en iyi oyunlar arasında olması ön planda elbette. Bir tür blok oyunu olan Dragon Laser, bağımlılik konusuna da bir önlem getirmiş. 


Oyunu oynarken ne kadar sürenin geçtiğini görebiliyorsunuz. Bu sayede kendinizi frenleyebilmenize olanak tanıyor Dragon Laser. 

Ücretsiz 


FPLER 


YOUR WATCH, YOUR STYLE 


Facer 

Bir diğer arayüz uygulaması da Facer. Ancak onu kelimenin tam anlamıyla yıldız konumuna getiren güçlü bir tasarım çizgisi var. Modern ve iddialı arayüzlerle akıllı saatleri adeta şölen alanına çeviriyor. Saatini, geometrik ya da örneğin bir kedi formundaki arayüzle kullanmaya hazır yüz binlere hitap ediyor. Fiyat performans açısından mükemmel seçenekler arasında. Üstelik her yeni güncelleme daha iyi tasarımlara sahip arayüzler anlamı taşıyor. 

2,48 TL 


a. 


Music Boss for Wear 

Eğer akıllı cihazları her şeyinizse Music Boss'da kesinlikle olmazsa olmazlardan. Google Play Music hesanınızdan istediğiniz müzikleri kendi sesinizi kullanarak seçebiliyorsunuz, ayrıca Chromecast'e bile kendi sesinizi kullanarak bağlanabiliyorsunuz. 
Mucizevi! 

1.99 USD 


dosya 


WEARFACES 


Create your own custom watchfaces for your smartwatch. 


ancak kimi kullanıcılar arayüzden sıkılabiliyor ya da yeniliklere çok açık olabiliyorlar. İşte bu gibi durumlar ve talepler için geliştirilmiş UhrArt WearFaces, etkileyici bir arayüz uygulaması olarak karşınıza çıkıyor. Ücretsiz olması sayesinde hızla yükselen uygulama, uzun süredir en çok indirilen Android Wear uygulamaları arasında yer alıyor. 

Ücretsiz 


Tinder 

Ünlü çöpçatan uygulaması Tinder'ın akıllı saat formuna hazır mısınız? Android Wear için geliştirilen Tinder, aradığınız aşkı kolunuzdan takip etmenize, araştırma yapıp kontak kurmanıza ön ayak oluyor. Peki ya gizlilik ne olacak, onu da artık göze alır mısınız ya da çapkınlık yapıyorsanız başınızı derde sokmaya meyilli misiniz orasını bilemiyoruz. 


wearfaces.com 


by Albrecht Noll 


Ama bu uygulama harikulade bir arayüz ve stabilite açısından yüksek bir performansla geliyor. Geliştiricilerini tebrik ediyoruz. 


Dragon Laser 

Tetris tarzı bir oyun olan Dragon Laser, reto-fütüristik tasarımıyla eşsiz. Ücretsiz uygulamalar arasında olmazsa olmazlar arasında olmasının nedenleri arasında ise Android Wear işletim sistemine sahip akılllı saatlerde oynanabilecek en iyi oyunlar arasında olması ön planda elbette. 
Bir tür blok oyunu olan Dragon Laser, bağımlılık konusuna da bir önlem getirmiş. Oyunu oynarken ne kadar sürenin g b 


eçtiğini görebiliyorsunuz. Bu sayede kendinizi frenleye- 


Imenize olanak tanıyor Dragon Laser. 
Ücretsiz 


©Bir görüş 


Çaktırmadan Cep Yakan 
Uygulama Taichi Panda 


Bu oyunu oynayıp da para harcamamak imkansız! Durdurulamıyor... 


Son dönemin ilgi çekici oyunlarından Taichi Panda, oldukça iddialı grafikleri ve eğlenceli konusu ile ön planda. 
3 boyutlu RPG türü oyunda seçtiğiniz 
karakterle ilerliyor, onun güçlerini kullanarak düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyorsunuz. Her bölümün sonunda karşınıza çıkan boss'u geçmeyi başarırsanız sonraki level sizi bekliyor. 


Taichi Panda, Türkiye'deki eski RPG oyuncularını adeta kendine bağımlı hale getirmiş durumda. Artık 30'larına yaklaşan-30 civarı yaşlardaki çoğu eski gamer, PC'de eskisi kadar oyun oynayamıyorlar, ancak mobilde keşfettikleri Taichi Panda, kendilerini adeta 10 yıl öncesinin bilgisayar ekranlarına davet ediyor. Oyunla ilgili son durum bu. 


Elbette genç oyun meraklıları için de 


apayrı bir keyif Taichi Panda. Yapımda yüksek segmentli detaylar, güçlü dinamikler var. Üstelik her cihaza indirilebiliyor, 50 MB'dan düşük bir dosya boyutuna sahip olması önemli bir artı. Bu kısa bilgilerden sonra oyunun diğer yanına daha da yaklaşalım mı? 


Taichi Panda bağımlılık yapıyor 

Daha yüksek level olmak tutkuya dönüşüyor. İnanılmaz bir 'kendini kaptırmayla' baş başa bırakıyor oyuncuları. 


İlk olarak ücretli oyuniçi satın alımlara başvuruluyor. Daha hızlı şekilde karakterin geliştirilmesi için oyuncuların yüklü meblağalar ödedikleri görülüyor. Geliştirici firmanın son açıklamaları da bunu gösteriyor. 


Yapım, Türkiye'de de en fazla oyuniçi 


satın alım gerçekleştirilen uygulamalar arasında yer alıyor. 


Sürükleyici ama kontrolden de çıkarıcı 

İkinci olarak yeni bir “bağımlılık” konusu gündemde. Oyun nedeniyle erken kalkan, geç yatan insanlar var. Aileleri ile daha az zaman geçiren, derslerine daha az vakit ayıran kimseler. 
Yapım sürükleyici ama kontrolden de çıkarıcı. Oyun meraklılarına önerimiz dikkatli olmaları. Lütfen kendinizi çok kaptırmayın. 


Son versiyon sorunlar içeriyor 

En yeni güncellemesi ise maalesef sorunlarla geldi. Kimi oyuncular Map'te oynamadıklarını rapor ediyorlar. Bu noktada sonraki güncelleme ile çözümü kavuşturulması beklenen bazı konular olduğu açık. 


Grehber 


Her Android Kullanıcısının Bilmesi Gereken 10 Şey 


Bunları biliyorsanız, Android cihazınızı da biliyorsunuz... 


Bu yazımızda Android tarafında işinize yarayacak 10 farklı Android özelliğinden bahsedeceğiz. Böylece Android cihazınızı kullanırken aldığınız keyif ve deneyim çok daha farklı olacak. Ancak burada bahsedeceğimiz bazı konular kullandığınız Android sürümü ve telefonunuza göre farklılık gösterebilir. 


1-Uygulamaların Bildirimlerini Kapama 

Uygulamaların sürekli bildirim yapmalarından sıkıldınız mı? Eğer bu bildirimlerin batarya ömrüne olumsuz bir etkisi olduğunu bilmiyorsanız sıkı durum. Bu bildirimleri eğer 4.1 ve daha sonrası bir Andorid sürümü kullanıyorsanız kapatabilirsiniz. 


1- İlk olarak bilgilendirme kısmında ki bilgilendirmenin üstünde uzun basın ve bir mesaj çıkacak karşınıza. 
2-Burada “Uygulama Bilgisi”ne girerek, “Bildirimleri Göster” kısmındaki 


check işaretini kaldırabilirsiniz. 


2-Mobil Datayı Kapatma 

Eğer sürekli 3G ile bağlı kalmaz istemiyorsanız, yine bu özelliği kapalı tutmak batarya ömrünü uzatacaktır. 


İlk olarak yapmanız gereken 

1- Ayarlar'a ulaşın ve ardından “Veri 

Kullanımı” kısmına gidin 

2- Ardından Mobile Data ya da Mobil Veri kısmından on-off yaparak kapatabilirsiniz. 


3-Mobile Data Limiti Koyma 

Eğer aylık olarak mobil veri kullanımını kontrol etmek ve kullanım limitini aşmamak istiyorsanız bu özellik ne kadar kotanız kaldığını size gösterir. 


1- Ayarlar bölümüne gidin ve “Veri Kullanımı” bölümüne geçin 2-Ardından ekranda ki turuncu çizgiyi aşağı yukarı hareket ettirerek limiti belirleyebilirsiniz. 


3-Son olarak aylık döngüyü belirleyip başlangıç ve bitiş tarihleri belirleyebilirsiniz. 


4- Birden Fazla Google Hesabı Eklemek 

Android kullanıcıları telefonları kullanabilmeleri için bir Google hesabına ihtiyaç duyuyorlar ancak eğer isterseniz birden fazla Google hesabını telefonunuza kurabilirsiniz. 


Bunun için de yine ayarlar kısmına giderek; 


1-“Ayarlar” ardından “Hesap Ekle” 2-Buradan “Google” ı seçerek devam edebilirsiniz. Eğer istersniz eski hesabınızla devam edebilir istersenizde yeni bir hesap açabilirsiniz. 

3- Son olaraka bu kurduğunuz Google hesabından nelerin senkronize olacağını belirleyebilirsiniz. 

Eğer daha fazla hesap eklemek istersenizde aynı şekilde bu adımları takip 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Cheers to bebe and good things happeninç in 2015! Thanks for this lil celebration babi - with Broc Schleicher at Admiral Risty. 


ıd 7 


7-Eleven, Inc. 


Download the 7-Eleven app to win. 


Post a status update 


for your chance 


edebilirsiniz. Android kullanıcıları için eğer stock 


£ 


dediği 


5-Otomatik Güncellemeleri kullan 


imiz telefonla gelen sistemi ıyorsanız güncellemeleri kontrol 


Kapatma etmek isteyebilirsiniz. 


Eğer isterseniz uygulamaların ayar- 


larını kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu 1-Bunun için yine “Ayarlar” ikini olarak kısımdan otomatik güncellemeleri “Telefon Hakkında” veya “Tablet” isterseniz tamamen açıp kapatabilir, 2-Ardından “Sistem Güncellemeleri” 


size sormasınız isteyebilir veya belir- 3-Son lediğiniz uygumaların otomatik olarak güncellenmesini sağlayabilirsiniz. 


1-Play Store'u açın ardından “Ayarlar” kısmına gidin. 
2-Ardından “Otomatik Güncellemeler” sekmesini tıklayın 
3-Son olarak “Uygumaları Otomatik Olarak Güncelleme” kısmını seçerek decam edebilirsiniz. Aynı yolla isterseniz güncellemeleri tekrardan açabilirsiniz. 


6-Android Sistem Güncellemelerini Nasıl Kontrol Ederiz? 


olarak “Güncellemeleri Kontrol 


dosya 


Et” diyerek güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. 


7-Varsayılan Uygulamaları Değiştirme 

Eğer bazı işlemler için özellikle de Chrome kullanımı yeni linkleri açabilmek için belirlediyseniz bu tarz varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz. 


dosya 
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2-Ardından uygulamaların etrafında farklı uygulamaları aynı kısma ata- 

1-Yine “Ayarlar” sekmesine gidin ve gözüken daire klasörün oluşturdul- bilirsiniz. İsterseniz klasörün ismini “Uygulamalar” kısmına gelin duğunu gösterir değiştirebilirsiniz. 
2-Ardından ekranı sağa doğru kaydı- (o 3-Yeni oluşturduğunuz klasöre rın ve “Hepsini” seçin dokunun ve arından uygulamaların 9-Animasyonları Kapatma 3-Ardından varsayılan olarak atanan Oo içinde olduğu yeni bir ekran karşını- Eğer telefonunuzun daha yumu- uygulamaları kaldırın za çıkacak şak ve hızlı çalışmasını istiyorsanız 4-“Varsayılanları Temizle” diyerek 4-Buradan sonra istediğiniz diğer “animasyon”ları kapatın. Bunun 


işlemi bitirebilirsiniz. 


8-Ana Ekranı Kısayollarını Klasörlerle Düzenleyin 

İlk başlarda onlarca uygulama kuruyor ve bir süre sonra içinden çıkılmaz bir ekrana sahip oluyoruz. Kısayolları olsada aralarından istediğinizi bulmak zaman alıyor. 
Eğer alfabetik sıra kullanmıyorsanız klasörleri deneyebilirsiniz. 


1-Şimdi ekranınızda zaten kullanışlı bir kısayol olduğunu varsayarak bunun üzerine uzun basmanızı ve bir diğer kısayolun üstüne sürüklemenizi istiyoruz. 


dosya 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own an Android tablet but not an 
Android phone 
Uygulamaların sürekli bildirim İ yapmalarından sıkıldınız mı? meyi kapatarak artık kafa- kısmına gelin , İ Eğer bu bildirimlerin bat RE nız daha rahat bir şekilde 2-Ardından kullandığınız klavyenin ili vi ii a a EE Ol yazı yazabilirsiniz. ayarlar kısmına gelin rüne olumsuz bir etkisi olduğunu 3 Artindan “Gtormeiik Düzelme” bilmiyorsanız sıkı durum. 1-Yine “Ayarlar”a gidin ve O seçeneğini arayın ve bu seçeneği off aa “Dil ve Giriş Seçenekleri” yani kapalı duruma getirin. 


için “geliştirici seçenekleri"ne sahip olmanız gerekiyor. 


Bunun içinde “Ayarlar” arından “Telefon Hakkında” şeklinde devam edin. 


NOT: Bazı telefonlarda “Build Number” kısmında bu seçeneği görebilirsiniz. 


Şimdi “Geliştirici Seçenekleri”nin altında “Pencere Animasyon Boyutu”, “Animasyonun Geçiş Boyutu” ve “Animasyon Geçiş Süresi” gibi ayarları kapatabilirsiniz. 


10- Otomatik Düzeltmeleri Kapatma 

Telefounuzda “Türkçe Öğretmeni” seçeneği aktif mi? Otomatik düzelit- 


Grehber 


Ses Tuşları ile Uygulamaları Kontrol Edin 


Favori uygulamalarınızı cihazınızın ses tuşlarını kullanarak da kontrol 


edebilirsiniz... 


Google Play Store mağazasında akıllı cihazlarınıza tonlarca özellik yükleyebileceğiniz binlerce uygulama mevcut, bunların bir çoğu da ücretsiz. 
Cihazınızdaki volume tuşları da aslında sadece ses düzeyini artırıp azaltmanın dışında bir çok özelliğe kavuşabilir ve daha fazlasını da yapabilir. 


OuickClick uygulaması volume tuşlarına bir çok özellik atayabiliyor, kullanıcılara uygulamaları açma, ses seviyesini azaltıp artırma gibi özelliklerin 


dışında farklı özelliklerde atanabiliyor. 


OuickClick uygulamasıyla cihazınız bir çok yeni özellik kazanabiliyor. 


1- Yeni Kural Oluşturun Uygulamayı ilk açtığınzda uygulama sizden yeni bir kural oluşturmanızı isteyecek. İkinci ekranda bir çok seçenek sunuluyor volume butonlarıyla ilgili. 


Seçenekler kısmını okuyup aralarından birini seçip devam edebilirsiniz. 


Guickci 


Start any Action with a seguence of Volume Buttons clicks! 


cl. vecorine RED 


2- Hangi Fonksiyonu Kullanabilirim? 

Burada istediğiniz uygulama ve kuralı yukarıda seçtiniz. Şimdi bu kısımda 


size sunulan seçenklerin ne yapmasını istediğinizi belirleyin. Örneğin volum tuşlarını, müzik dinlerken parçaları arası geçiş için kullanabilirsiniz veya çok basitce müziği durdurma tekrardan başlatma. Bu ksımda uygun seçeneği işaretleyerek devam edebilirsiniz. 


3- Yeni Dizi Oluşturma 
Bu kısımda belirlediğiniz diziler arasından seçim yapabilirsiniz. 


OuickClick size daha önceki ekrandan yaptığınız seçimlere uygun bir çok opsiyon veriyor, buna göre devam edebilir veya kendi istediğiniz 


Jamie kideli > ©) 


> 
MUSic BLOGRARHY 


TOP SONGS 


RELATED VIDIj 


MORE 


daha kompleks o yanıyla ele diziler oluştura- o aldık, ancak bilirsiniz. sakın ayarlar menüsünden 
4. Diziyi “Preserve Battery Uygulamalara Life” opsiyonu-Bağlama nu işaretlemeyi ie Meke Bu kısımda unutmayın. Bu a oluşturduğunuz O sayede Guickkural dizisini Click uygulaması seçerek iste- yalnızca ekran 


diğiniz uygula- açık olduğu maları belirleyip o zamanlarda çalıonlarla entegre edebilirsiniz. Uygula- şacak ve batarya ma üzerinden ana ekrana gittiğinizde Oo ömrü uzayacak. 
oluşturduğunuz tüm kural dizilerini 


örebilirsiniz. 
g pm 


5. En Son Kontrol 
En son oluşturduğunuz diziyi kaydetmeden önce, bununla ilgili 


diğerayarlara göz atın. 
Bunlar belirlediğiniz diziye vereceğiniz isim, dizinin ne kadar süre boyunca çalışacağı gibi bir çok detayı belirleyebilirsiniz. 


6. Batarya Ömrü 
Uygulamayı bir çok 


> 


dosya 


En İyi Mobil Tarayıcı Hangisi? 


Tarayıcı savaşları Chrome, Mozilla, Opera ve Safari etrafında şekilleniyor. 
Peki en iyisi hangisi? 


Google Chrome ayağa kalktıktan sonra aslında diğer tarayıcılarla yarışma çoktan bitmişti. Ancak şu an tüm tarayıcılar kullanıcı tarafında hala mücadeleye devam ediyor. Mozilla Firefox ve Opera kullanıcı sayılarını artırmaya devam ediyor. Apple tarafındaki Safari ise yine Apple'ın mobil taraftaki global üstünlüğüyle mücadelede diğerlerinin arasından daha kolay sıyrılıyor. Açıkçası burada bahsettiğimiz bir çok tarayıcı 

iyi seçim, ancak bu savaşta bazılarının kendine özel üstünlükleri var ve bizde onlardan bahsedeceğiz. 


Kurulum, güncellemeler ve uyumluluk 

Kurulum tarafi bir çok tarayıcıda 

aynı şekilde ilerliyor, kullanıcı olarak tarayıcıyı uygulama mağazasından indirip devam edebilirsiniz, internet bağlantınıza göre değişse de ortalama 
30 saniye gibi bir sürede indirme işlemi 


tamamlanıyor. 
Bu kısımda tarayıcıların uyumluluk listesini görebilirsiniz. 


Güncelleme tarafında bir problem yaşamıyorsunuz şu an güncel bir çok tarayıcı arka planda güncelleme durumunu hallediyor. Microsoft ve Apple ise güncelleme için kendi uygulamalarını kullanıyor. Ancak İnternet Explorer artık güncelleme almıyor, Edge ile birlikte artık Explorer devri tarhi oldu. 


Tasarım ve kullanım kolaylığı 

Şu an burada bahsettiğimiz tüm tarayıcılar minimalist bir tasarıma sahip. Zaten şu anki trend de bu şekilde, daha iyisini denemediğimiz için bunu en iyisi olarak değerlendiriyoruz. Genel- de renksiz minimalist butonlar estetik tasarımla ortaya çıkınca güncel işletim sistemleriyle çok iyi uyum sağlıyor. 


olanak tanıyan tarayıcı. 


e 


Safari 

Safari da aslında Explorer gibi bazı kullanıcı kitlelerinden kritik alıyor özellikle de Chrome ve Firefox fanları tarafından. 
Apple'ın son versiyonu tasarı- 


i mıminimalist ve modern ama 


Google Chrome 

Adres çubuğu kısmı Chrome'da yatay şekilde ve diğer detaylar açılmak istendiğinde aşağı doğru çok güzelce açılıyor. Aynı zamanda “omnibox” özelliğiyle Google aramalarının 15'e kadar olan geçmişini size sunabiliyor. 
Chrome aynı zamanda tek tuşla bookmark etiketleme özelliğine de sahip. 


Chrome kendi uygualama mağazası ve sürekle güncelleme alan yapısıyla diğerlerinden ayrılıyor. Ayrıca local ve tek kendisinde olan uygulamalarada ayrışıyor. Ek olarak Google'ın kendisini bir işletim sistemi sayarsak Chrome, Google'ın hesaplarıyla çok iyi senkronize çalışıyor. 


Mozilla Firefox 

Firefox, tasarım ve genel görünümü ile rakiplerine benziyor, bookmark adres çubuğunun hemen altında. 
Chrome'da olduğu gibi tek tıkla bookmark özelliği var. Ayarlar menusü yine Chrome ile çok benzer. Ayarlar ve diğer özelliklere neredeyse tek tuşla ulaşmak mümkün. 


Chrome gibi Firefox da 6 haftalık güncelleme aralığına sahip. Ayrıca uygulama geliştiriciler tarafında bir çok detay yeniden yapılandırılabiliyor. 
Ancak bir çok eski Firefox kullanıcısı yalnızca Firefox'ta bulunan uygulamalardan dolayı ayrılamıyor. Dahili PDR görüntüleyici çok iyi ayrıca uygulama Apple Retina ekranları destekliyor ve çoklu ekranlarıda keza destekliyor. 
Yine Firefox kişiselleştirmeye en çok 


aynı zamanda eski kullanıcıları da sanki evlerineymiş hissiyle kucaklıyor. 


Safari'nin adres çubuğu diğer rakiplerinde olduğu gibi hibrid özelliğe sahip. Gelen son güncellemeyle paylaş ikonu, sağ üstteki arama çubuğuna eklendi. Aramalarınızı aynı zamanda sosyal medyada hızlıca paylaşabi yorsunuz. 


Safari öyle çok arzulanan eklentilere sahip değil ancak yine de bir çok işe yarar eklentiye sahip. iOS tarafında olduğu gibi Safari'de içincü parti geliştirmelere çok açık değil. Tabi Apple kullanıcısıysanız iCloud gibi uygulamalarla senkronize çalışması çok iyi. 
Safari, Apple'in mobil cihazlarda hazır şekilde sunulmasıyla mobil tarafta öne çıkıyor. 


Opera 
Opera aslında temel özellikleriyle buradaki tüm diğer tarayıcılardan ayrılsa da Google'ın web motorunu kullanıyor. Opera'da hibrid adres çubuğuna sahip. 
Opera'da aynı zamanda sık kullanılan web siteleri öne çıkarma detayı da ilgi çekici. Opera tasarımı ve gelişmiş birçok özelliği ile çok ayrı bir yerde. 


Devlerin arasındaki büyük mücadeleye giriş ve yeni bir tarayıcı geliştirme uzun uğra ve cesaret isteyen bir iş. Opera bu işe girerek 


dosya 


aslında Google'la dalaşmıyor. Hızlı arama özelliği ve dokunmatik ekran optimizesi öne çıkan özellikleri. Ayrıca eklenti tarafında bir çok ücretsiz uygualama mevcut. 


Güvenlik ve gizlilik 

Tarayıcı tarafında en önemli belirleyicilerden biri de gizlilik. Her tarayıcı güvenlik anlamında açıklara sahip. 
Chrome'nin ünleri güvenliklerinden geliyor. Chrome, Safari ve Firefox, Google'ın kendi “Safe Browsing API” özelliğini kullanıyor ve tehlikeleri önceden algılıyor. 


Opera, Chrome ve Firefox'un sürekli güncellenmeleri sayesinde bu tehliklere karşı güvende kalabiliyorsunuz. 
Aynı zamanda güvenlik açığı oluşturabilecek dosya indirmeleri de artık tarayıcı tarafından engellenebilyor. 
Ayrıca tüm tarayıcılar özel güvenlik detayına sahip. Güvenli Oturum modunda geçmişin saklanması engelleniyor. 


Hangisi? 

Google Chrome bu listede en iyisi olarak gözüküyor. En geniş ve en kullanışlı eklentilere sahip. Ayrıca güncelleme aralığı çok sık. Genel anlamda en hızlı tarayıcı ve bizce web gezintisi için şu an en iyi tarayıcı. 


cf : 
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Editörün Seçimi Oyun ve Uygulamalar 


Dunya üzerindeki hemen hemen tüm akıllı cihozları saran, en gözde oyun ve uygulamalar karşınızda... 


Rayman Adventures 


Oyun evreninin en güçlü geliştiricilerinden Ubisoft imzası taşıyan yeni bir oyun daha mobil uygulama ekosistemindeki yerini aldı. Rayman Adventures adlı yapım, fantastik ve eğlenceli bir dünyada geçiyor. Kahramanımızı sürüklemek, dokunarak tırmandırmak ya da aşağı atlatmak gibi hamlelerle yönetiyor, çeşitli aşamaları geride bırakmaya çalışıyoruz. Oyunun grafikleri ve sürükleyici bir deneyim sunuyor olması dikkate değer. Gerek App Store gerekse Google Play'deki öne çıkan oyunlardan biri. Mutlaka göz atın. 


a Platform: iOS, Android 
Swing Copters 2 Ücretsiz t 


Happy Bird'ü kim unutabilir ki? 2014'ün fenomeni, o kadar zordu ki insanları sinir krizlerine sokuyordu. En nihayetinde de uygulama marketlerinden kaldırılmasına karar verilmişti. Oyun, yine çok zorlu ve muhtemelen çoğu oyuncu için 'başedilemez' düzeyde. 
Mantık bu kez de bir tür helikopter formunda yükselmenizi gerekli kılıyor. Ancak çarpmamanız gereken noktalar söz konusu ve burda da Flappy Bird-vari reflekslerin devreye girmesi gerekiyor. İlk başlarda 
10 saniyenin üzerine bile çıkamayan, bir türlü bölüm 
geçemeyen kitlelerin arasında bulabilirsiniz kendizi ama yılmayın. Bir gün başarabilirsiniz! İyi oyunlar! 


Ücretsiz 


Apollo 72 

Türk geliştirilerin elinden çıkan Apollo 72, zorlu bir oyun deneyimi arayanlar için ideal. Yapımın önemli özelliklerinin başında ciddi bir zorluk seviyesini bünyesinde barındırıyor olması geliyor. Bir roketin uzaydaki seyrinin konu alındığı oyunda anahtar rol, roketin etrafında dönen silah. Bu silah, etrafta dönerken ekrana tıkladığınızda ileriye fırlıyor ve geri geliyor. Bu sırada önüne çıkan her şeyi yok ediyor. Yani oyunda karşınıza çıkan meteorları bu şekilde yok ederek yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Keyifli, bir o kadar da sürükleyici bir oyun. 


Ücretsiz 


Urgu Dukkanım 

Ayın en iyi kız çocuğu oyununa geldi sıra. Özellikle 10 yaş altı kızların bayılacağı türden bir oyun Örgü Dükkanım. Orijinal adı bu değil, çokuluslu bir şirket tarafından geliştirilmiş. Türkçe dil desteği ile geliyor. Oyunun temel felsefesi ise oldukça basit. Bir dükkan işletmeniz gerekiyor. Kasanız, ürünleriniz var. Gelen müşteriler birşeyler alıyorlar ve kasada da siz varsınız. Parayı alıyor, ürünleri okutup torbaya koyuyorsunuz. 
Bir mağazanın nasıl işlediğine dair fikir veriyor. Ancak hepsi bu değil, dükkanınızın üst katları var ve buralarda da üretim gerçekleştiriorsunuz. Üretim dediğiniz kazak örmek gibi keyifli şeyler. Gönül rahatlığıyla indirilebilecek oyunlardan. 


Ücretsiz 


Traffic Rider, türünün en iyi örnekleri arasında ve 'o oyundan çok var' diyenlere inat, 'öyle olmaz böyle olur” dedirtiyor. Peki bu hayranlık ifadelerinden sonra biraz da konuya değiniyoruz. Gerçekten iyi bir oyun! 
(Tamam) 


Oyunda seyir halinde ilerleyen bir taşıtı yönetiyorsunuz. Ancak taşıt, 3 boyutlu ve çok gerçekçi; yol, araçlar ve diğer her şey gibi. Traffic Rider'da adından da anlaşılacağı Üzere trafikte ilerlemek gibi bir derdiniz var, ancak keyifli bir deneyime dönüşmesini sağlayan faktörler de var. Mutlaka deneyin. İyi oyunlar! 


Ücretsiz 


A 


Ğİ eğlence 


Cobra Mobile imzasını taşıyan bu oyun, açılır açılmaz size 'haydi başlayın' diyor. Hızlıca oynanabilen bir oyun oluşundan 'roket hızı'nı anlyorsunuz zaten. Ancak o, daha önce gördüğünüz ve bildiğiniz tüm roketlerden daha tuhaf bir oyun. 


Roketin engellerin arasında geçirilmesi gerekiyor. Ancak uzayda 


© 


SnakeMoney 


Nokia'nın en popüler olduğu zamanları hatırlıyor musunuz? Yılan (Snake) oyunu da o dönemin en gözde eğlenceleri arasındaydı. Zamanında mobil cihazlar üzerinden oynanabilen en iyi oyundu Snake. 2016 
yılında da bir şekilde Android ve iOS 


Cartel Kings 

Cartel Kings bir ganster oyunu, üstelik Türkçe dil desteği sayesinde oyun meraklıları için çok da keyifli bir deneyim vaat ediyor. Atmosferi ve teması ile sizi bağımlısı yapmaya da oldukça müsait olduğunu baştan belirtelim (uyaralım hatta). 
Oyuna hedefleri yüksek ama daha başlangıç seviyesinde yer alan bir ganster adayı olarak başlıyorsunuz. 
Bir 'baba' size görevler veriyor, tavsiyelerde bulunuyor ve adım adım yükseliyorsunuz. 

geçen oyunda engellerin farklı farklı Platform: iOS, Android şekilleri, hareket ediyor olmaları ve Ücretsiz daha birçok unsur temelinde aşılmaları hiç de kolay değil. 


Oyun, tıpkı klonu olduğu Happy Bird gibi alışma süresini gerekli kılıyor. 


Ücretsiz 


Tiny Wings HD, en keyifli ve en renkli oyunlardan biri. Eğlenceli saatler geçirten oyunda, küçük kanatlı sevimli kuşun tepeleri aşmasına yardım etmeye çalışıyorsunuz. 
Rengarenk grafiklerin hakim olduğu yapımda, tepenin üstünden atlayıp, kuşu aşağı doğru kaydırmanız ve hızlıca uçmanız gerekiyor. Yorumları ve aldığı puanları yüksek olan Tiny Wings HD, yetişkinler olduğu kadar çocuklar için de eğlenceli yapımlardan biri. 


cihazlara gelmeyi başardı. Ücretsiz g3 


Oyunda refleksler büyük önem © 


taşıyor. Keyifli dakikalar geçirmek ie) için ideal. > 


Ücretsiz 


KonserV 

Uygulama takviminizdeki etkinlikleri takip edip puan toplamanız ve ödüller kazanmanız fikrine dayalı. Aslında hemen her aşaması sizi çeşitli konser ve etkinliklerle buluşturacak hediyelerle dolu. Garanti Bankası'nın uygulaması, gençler için harika imkanlar ve bilgiler içeriyor. Sosyal kimselerin indirmesinde ciddi fayda görüyoruz. Bu arada etkinliklerin Facebook ve Twitter üzerinden paylaşımını da mümkün kılıyor. İyi eğlenceler! 


Ücretsiz 


Mobile Security & Antivirus 

Dijital hayatın en ciddi sorunlarından biri de hacker'ların hemen tüm alanları hedef alarak kritik önem taşıyan kişisel verileri elde etmeye çalışmaları. Kötü amaçlı yazılım korsanları, günümüzde mobil cihaz kullanıcılarını da tehdit ediyor ve bu noktada ister akıllı telefon, ister tablet her ne kullanılıyorsa kullanılsın gerekli tedbirleri almak gerekiyor. Mobile Security & Antivirus, bu konudaki gerekli tedbirlerden biri. 


Dünyanın en önemli güvenlik yazılımı şirketlerinden ESET tarafından geliştirilen uygulamayı mobil cihazınıza indirip güvenle kullanabilirsiniz. Online alışverişleri ve — internet güvenliğine dair özellikleri ile öne çıkan Mobile eN © Garanti Caz Yeşili Security & Antivirus, ücretsiz olarak indiriliyor. Uygu- > “İran rağ lamaiçi satın alımlarla daha da gelişmiş bir antivirus deneyimi sunuyor. 


Ücretsiz 


Call Recorder 

Çok kritik bir görüşme, belki işle ilgili detaylar ya da önümüzdeki günlerde başlayacak sınav haftasına dair önemli bir brifing. Karşınızdaki kişiyle hangi konuda konuşuyorsanız konuşun detayları atlamak istemiyorsanız Call Recorder'ı tanımanızda fayda var. Uygulama, konuşmayı kaydetmeye yarıyor. Basit bir arayüze sahip, birkaç adımda kullanıma hazır forma ulaşıyor ve ardından da dilediğiniz görüşmeleri kayıt altına almaya başlayabiliyorsunuz. Faydalı... 


Ücretsiz 


Clash of Clans veya Boom Beach'i bilmeyen, duymayan, hatta oynamayan kalmadı. Bu oyunlarda karakterler, savaş gereçleri ve genel olarak konu oldukça fantastiktir. Raid and Rule ise aynı taban- da çok daha gerçekçi araçlar, çevre barındıran bir strateji yapımı. Temel aldığı nokta ise kesinlikle Clash of Clans. Bu yüzden Clash'la aranız artık iyi değilse, sıkıldıysanız bu oyun sizi pek cezbetmez ama hala tutkunuysanız ve alternatiflere de hayır diyemeyenlerdenseniz Raid and Rule bağımlılığa neden olabilir. 


Oyunda tanklar, bombaatarlar, füze rampaları yapıp düşmanlara saldırıyor ve savunma kuleleri ile kendi bölgenizi koruyorsunuz. Oyun, internet bağlantısını gerekli kılıyor ve sizi her an tetikte kılmaya şevk ediyor. Heyecan dolu bir rekabetin önünü açan yapımda tek sorun 5 inç civarı ekranlar için görüntünün biraz küçük olması. Tam bir phablet ve tablet oyunu. 


Ücretsiz 


Gün 
Ge eğlence 


© i 


Zeka oyunları denildiğinde artık akla o geliyor: Pop the Lock! Zihin delen, tansiyon yükselten oyun, pek zeki olmayanlarla adeta dalga geçiyor. 
Zaten zeka oyunlarına yatkın olmayanlar Pop the Lock'a sadece birkaç dakika dayanabiliyorlar. Engelleri aşanlar ise bağımlısı oluyor. 


Son dönemin ilgi çeken yapımların- 


dan biri olduğu kesin. Amacınız kilitleri açmak. Bunun için biraz pratik düşünmek biraz da deneme-yanılma konularını bilinçli şekilde ele almak gerekiyor. En nihayetinde ise zeka oyunları denildiği zaman en zorlayıcı ve en iyi deneyimlerden birini sunuyor Pop the Lock. İyi oyunlar... 


Ücretsiz 


HETRD bGRibD 


90'lardaki Commodore 64, Sega Mega Drive ve Nintendo konsollarını 
hatırlıyor musunuz? Eğer yaşınız 30 
üzeriyse bu soruya gülümseyerek yanıt vereceğinize eminiz, ancak daha düşük yaşlarda olanlar için muhtemelen hafızalar, PlayStation 


2 ve sonraki versiyonlardan itibaren 
start alacaktır. Her neyse, siz PlayStation ya da Xbox'ı boşverin, daha gerilere gidin; retro oyunlar gerçekten harikaydı. İşte Retro Grid de bu oyunların günümüze taşınmış hali. 


Ücretsiz 


O gerçek bir fenomen mi? Yoksa tarihin gördüğü en 'geçilmesi, ilerlenmesi zor” oyunu mu? Açık söyleyelim bu oyunu App Users ekibinden birçok kişi denedi, çok az ilk 10 bölümü geçmeyi başardı. 
Oyunu bırakırken 'bu ne ya', 'şaka mı bu”, 'yok artık saçmalık” gibi ifadeleri kullananlara rastladığımızı da belirtelim. İyi oyun, hoş oyun ama cidden zorlu... 


Kubiko, efsanevi bir zeka küpü oyunu. Özünde o rengarenk küp var ama konu çok daha fütüristik; belli figürlerin tamamlanması için çaba harcıyorsunuz. Hareket sayınız var ve belli sayıda hamlede kuş ya da başka canlıların şeklini ortaya çıkarmanız gerekiyor. 


Sizden beklenen şey teoride oldukça pratik görünse de bazen neyi bir araya getirdiğinizi anlamız bile birçok kez aynı figürler karşılaşmanızın ardından( bölümü geçememek) anlaşılıyor. 'Bu kurbağa mıydı” gibi soru kalıpları bolca havaya yayılıyor. 
Ve bir uyarı: Aklınıza dikkat edin, olmuyorsa zorlamayın! 


Ücretsiz 


- eğlence 


Hızlı ve Ofkeli Efsanes 

Tanınmış sinema serisi Hızlı ve Öfkeli'den ilham alan oyun, hız tutkunlarına adrenalin dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor. Oyunda kullandığınız otomobilleri, mümkün olan en hızlı şekilde kullanırken polis araçlarına çaromamak 

ve onları alt etmek için doğru hamleler yapmanız önem taşıyor. Kısa ve keyifli parkurlarda yarışmak hem eğlenceli hem de zorlu. Yarış oyunlarından hoşlanan iPad sahipleri kaçırmasın! 


Ücretsiz 


Uitiy Lar Uriving 

Otomobil temalı oyunlara farklı bir bakış açısı getiren City Car Driving, şehrin caddelerinde size gösterilen yönleri takip etmenizi, bu sırada karşınıza çıkan diğer araçlara ve kaldırım taşlarına çarpomamayı da başarmanızı gerekli kılan bir oyun. Aksiyon dolu bir yarış oyunu değil, daha çok refleksler ve biraz da dikkate dayalı, düşük tempolu ve keyifli bir yapım. Ücretsiz olması ise cabası. 


Ücretsiz 


orever Lost Episode One Karanlık, atmosferik, ürpertici, çılgınca. Bu yapım Ap Store'da göreceğiniz bulmaca türü oyunların en iddialı olanları arasında yer alıyor. Sadece muhteşem dizaynı değil, grafikleri ve genel olarak yapı taşları ile sizi kendisine hapsediyor. Yapımın ana fikri sizi odalarin içindeki ipuçlarını 


çözmeye zorlamak. Bölümleri geçmenizin başka yolu yok zaten. 


Çok basit bir örnekle bir masanın üzerindeki anahtarı alıyor ve kilitli kapıyı açıyorsunuz. İçeri girdiğinizde duvarda yazılar ve başka eşyalar, alet, edevat sizi karşılıyor. Genel olarak kirli ve pis bir ortamdasınız; bu konuda hiçbir detay atlanmamış. Forever Lost Episode One, bu yazı yazılırken kısa süreliğine iOS için ücretsizdi, şu anda yeniden kontrol edin ve eğer hala ücretsizse mutlaka indirip göz atın. Android için ise maalesef uzun süredir ücretli oyun durumunda. 


2,25 TL 


Sonsuz koşu türü özellikle akıllı telefonlarda oynaması en zevkli oyunları iOS ve Android dünyası 


ile t oyu 


anıştırdı. Tanıştırmaya da devam ediyor, yeni nlardan biri olmasa da son dönemde popüla- 


ritesi artan bir oyunu konu ediniyoruz: Blades of Brim. 


Daha önce çabukluk ve dönemeçlere sapmak, 


aşa oyn ları 

ayn 


ğı düşmemek için zıplamak şeklinde birkaç anış şekli sunan sonsuz koşu türüne düşmankılıç darbeleri ile yok etmek, havada uçarken ı zamanda birkaç hamle ile düşmanları alt 


etmek ise bu oyun sayesinde klasik dönemeç ve 


zıp yen 


Fan 


ama fonksiyonlarına getirilen sadece birkaç ilik. 


tastik karakterlerle dolu oyun, sürprizlerle 


dolu ve gerek grafikleri gerekse heyecan verici işleyişi ile belki de türünün en iyisi. Sonsuz koşu türü oyunlardan hoşlanıyorsanız Blades of Brim'i mutlaka deneyin diyoruz! 

Ücretsiz 


A 


iğ 


b) ie ww eğlence 


bye EM 


Cartel Kings bir ganster oyunu, üstelik Türkçe dil desteği 

sayesinde oyun meraklıları için çok da keyifli bir deneyim vaat ediyor. Atmosferi ve teması ile sizi bağımlısı yapmaya da oldukça müsait olduğunu baştan belirtelim (uyaralım hatta). 


Oyuna hedefleri yüksek ama daha başlangıç seviyesinde 


yer alan bir ganster adayı olarak başlıyorsunuz. Bir 'baba' 


size görevler veriyor, tavsiyelerde bulunuyor ve adım adım yükseliyorsunuz. Oyunda görevler çok eğlenceli, 


A Motorcycle Race Track Police Chase Smashg 

Yarış oyunlarının mobil platformlar için ayrı bir önemi olduğu aşikar. Hatta motorsiklet oyunları belki de çok daha önemli. Son zamanlarda karşılaştığınız en uzun isimli iOS oyunu olma ihtimali yüksek; bu oyun da diğer birçok örnek de olduğu üzere heyecan dolu bir motosiklet deneyimi sunuyor. 


a) 


örneğin bir banka soygunu gerçekleştiriyorsunuz, hedeflerinize parmaklarınızla tıklayarak ateş açıyorsunuz. Bu hem basit hem de eğlenceli bir oynanışın önünü açıyor. 
İlk aşamalar çok kolay, ancak ilerledikçe etkisiz hale getirmeniz gereken kimselerin güçleri de artıyor. 


Oyun hoşça vakit geçirmek isteyenler için ideal. Ek bilgi olarak akıllı telefon ile oynarken dikey pozisyonda oynanıyor. Seyahatlerde oynamak için ideal... 

Ücretsiz 


Rock müzik eşliğinde ekranı sağa-sola hareket ettirerek yön değiştiriyor, yine kenarlardaki butonlara basarak hızlanıyorsunuz. 

İlerlenen trafikte engellere çaromama temalı oyun; iPhone, iPad ve Android için son dönemin ilgi çekici hız ve adrenalin odaklı uygulamaları arasında. 

Ücretsiz 


Draggy Dead 


Aslında ücretli bir oyundu ama nasıl olduysa aniden ücretsiz olduğu bir döneme tanıklık ettirdi herkesi. Ekip olarak bu oyunu büyük bir heyecanla oynadık, yarıştık, mücadele ettik; elimize ne mi geçti? Bu oyun bitmez, çok zormuş, bence artık bırakalım nidaları. Neyseki App Users okurlarına güveniyoruz. Onlar bu oyunu kesinlikle tamamlayacaktır. Peki Draggy Dead'in konusu ne? 


Oyunda biraz ürpertici bir atmosferle karşı karşıyasınız. 
Gövdesinden ayrılmış, yeşile çalan ve oldukça çirkin kafa taslarını bir küme halinde tutmayı başaran bir formule sahipsiniz. Mavi renkteki bu toz bulutu, kafa taslarını bir araya getiriyor, parmaklarınızla hepsini aynı anda hareket ettirebiliyorsunuz. Bu sayede yapabileceklerinize inanamayacaksınız... 


Draggy Dead, kafa taslarını yöneterek çeşitli engelleri geride bırakmanız temasına dayalı bir oyun. Hareket eden bir platformda karşınıza çıkan engelleri, parmaklarınızla hareket ettirdiğiniz kafa tasları, kenara köşeye çaromadan geçmeniz bekleniyor. Çarptığınız noktadaki kafa tasları yok oluyor ve böylelikle daha az kafa tası ile ilerliyorsunuz. 


App Storeöllkl he En sonunda sıfırlandıklarında oyunu kaybediyorsunuz. 
Amacınız aşamaları en az bir kafa tası ile geride bırakmayı başarabilmek. İnanın bu hiç de kolay değil, indirin! 

Ücretsiz 


eze 75 


Game of War Fire Age 


Sosyal medyadan TV'ye kadar hemen her yerde reklamları ile karşılaşabileceğiniz strateji türü oyun Game of War, büyük ilgi görüyor. Oyun, ilk aşamada oldukça karışık ve tıklanması gereken çok sayıda buton nedeniyle de sıkıcı gelebilir, ancak uyum sağladıktan sonra çok detaylı şekilde yapılandırılmış, oldukça iyi oyunlardan biri olduğunu görüyorsunuz. 

Oyunda amacınız bir yönetim bölgesini geliştirmek, yapıları ve tarım gibi faaliyetleri ile güçlü hale getirmek. Bu arada düşmanlarınızla savaşmanız ve onları alt etmeniz bekleniyor. Uzun günler boyunca oynanabilecek, yeni bir strateji oyunu deneyimi. Ücretsiz olması da cabası. 

Ücretsiz 


mi eğlence 


The Silent Age 


Bulmaca oyunları iPad için yükselen vakit geçirme trendleri arasındalar. Türün en trend oyunlarından biri ise The Silent Age. Oyunda sizi karşılayan ilk detay muazzam görsellik ve modern grafikler. Üç boyut hissini kendine has bir şekilde sunan The Silent Age'in konusu bir karakterin yönlendirilmesi ve çeşitli bulmacaları çözerek ilerlemek üzerine. 


İpuçları toplanıyor ve aşamalar bir bir aşılıyor. Aşama demişken öyle zorlu konularla karşı kaşrıya değilsiniz-Elbette ilk başta!- oyun ilk etapta özel bir kapıdan girmek için 


Auto Head Drift 


Aman kulaklarınıza dikkat edin! Bu oyun sizi delirtecek bir polis sren sesi ile başlıyor. Aslında sesi kapatmanızda fayda var. Sesi bir kenara bırakırsak Auto Head Drift, oldukça eğlenceli bir isabet oyunu. Refleks ve doğru hamlelerle ilerlenebilen oyunda göreviniz polis aracı- 


mavi renkte giriş kartını bulmanız türünde konular içeriyor. 
Çeşitli odalara giriyor, insanlarla konuşuyor ve yapılması gerekenleri yapıyorsunuz. Türkçe dil desteği bulunmadığı için konuşmaların ve bazı bulmacaların çözümünde bazı iPad kullanıcılarına sorun yaşatabilir. Ancak bu sorunu aşmak da çok zor değil, akıllı telefonunuzda sözlüğü açık bırakın yeter. Oyunda bol miktarda sürpriz var, grafikler oldukça iyi ve konusu da aksiyon-spor türü hareketli oyunlardan ziyade bulmaca türünden hoşlanan kimseler için son derece başarılı. 

8,49 TL 


nızla sizi sollayan tüm otomobilleri, karşınızdan gelen her türlü aracı bomba atarak yok etmek. Oldukça ilginç bir konusu olduğu gerçek, pratik bir oynanış sunsa da aslında zorlu mobil oyunlar arasında. Deneyin! 

Ücretsiz 


Ottomania 
App Store'da Osmanlılar'ın konu edildiği pek fazla oyun yok; evet bu doğru! Ottomania, tarih oyunlarından hoşlananlar için ilginç bir deneyim olabilir. 
Yüksek grafikler, büyük fetihlerden ziyade basit bir oynanış ve biraz zeka oyunu biraz da strateji füzyonu bir yapım sunuyor Ottomania. Oyunda Osmanlılar'ı yönetiyorsunuz ve Anadolu'da topraklarınız var, ilk başta Bizans size saldırı düzenleyen taraf. Saldırılar kare-kare ayrı bir alanda gerçekleşiyor. 


de okçun 


at 


öl al 


şları ile 


üyorsun 


söyleyebi geçedebi oyunda ilerledikçe oynanabiliyor. 

Ücretsiz 


Elinde kılıç olan bir asker kareleri bi suretiyle çadırlarınıza yaklaşıyor. Bu sırada sizin uzu doğru kareye yerleştirip düşmanı ok 


öldürmeniz bekleniyor. D 


mış İki boyutlu 


r bir atlamak 


üşman eğer 


sizinle karşı karşıya kalırsa birkaç saniye içinde uz. Ancak öldürmeniz daha uzun zaman yor. Temelde satranç gibi bir oyun olduğunu mek mümkün. Sonrasında saldırıya irsiniz. Ayrıca başka savaşçılarla da 


ZigZag, bir tür dikkat ve refleks oyunu. İnce bir hat boyunca çeşitli kıvrımlarla ilerleyen bir yol var ve siz de siyah bir topu yönetiyorsunuz. Amacınız topun yolun dışına çıkmadan zigzaglı yollardan geçmesini sağlamak ve karşınıza çıkanları da toplamak. Yön kontrolü için parmaklarınızı ekrana bir kez dokunuyorsunuz. Dokunduğunuz yön ekranın sağıysa top sağa, soluysa sola yöneliyor. Ünlü oyun geliştiricisi Ketchapp imzalı fenomen oyun, iPad'den Android cihazlara kadar geniş bir çerçevede kendine milyonlarca oyuncu bulmuş durumda. 

Ücretsiz 
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Android için 10 Faydalı İpucu 


Android kullanıcıları için birbirinden yararlı ipuçlarını bir araya getirdik... 


& 


X IGNORE 


Android işletim sistemine sahip akıllı 


telefon 


ve tabletler Türkiye'de bir 


hayli popüler. Kimi araştırmalar yüzde 


70'lere varan oran 


telefonların terc ortaya koyuyor. 
bir kullanıcı kes 


larla Android'li akıllı ih edi 
Peki ii 

ne ölçüde bilgi sah 


mekte olduğunu i bu kadar geniş 


, Cihazları hakkında ibi? Kullanım 


arı- 


na hız kazandıracak hangi bilgilere 


sahipler? Cihaz 


birkaç basit yön 


ceklerinden haberd genel olarak negatif; 
da Android kullanıc 


duyacakları ve çok basit bir şeki 


arın tem 


n performansını e yükseltebilearlar mı? Yanıtlar işte bu konu- 


uygulayabilecekleri aktarıyoruz. İlk olarak sistemle başla- 


yacağız... 


arına ihtiyaç 


de aydalı ipuçlarını 


£ 


Incoming call 


Rachel Ligson 


UL ANSWER 


1-Sistem Güncellemelerinin takibi 


Kim ne derse desi 


kritik önem taşır. Sadece daha iyi ara- 


yüz ya da yeni iko değil, güvenlik aç 


rından tuhaf bug'lara 


kadar çok sayıda 


> FAN O 


4:45 


Thu, June 19 


Calendar 
Unlock your device to see this notification. 


Screenshot captured. 


4:45 PM 


Touch to view your screenshot 


Facebook 
Unlock your devi 


Hangouts 
Unlock your device to see this notification. 


n, güncellemeler 


nlar kla- 


SOTU- 


nun çözümüdür g 


tablet kullanıc sistem güncel 


arı 


o 


dukça basittir. 


£ 


Ayarlar > Telefon 


yolu izlenerek Yazılım Güncelleme'ye dokun- 


duğunuzda size o 


lemeler. Akıllı telefon ve 


emelerinin takibi önem taşır. 
Bunun için metot da 


üncel- 


için 


Bilgisi 


anda 


akıllı cihazınız için geliştirilmiş bir güncellemenin olup olmadığı bilgisi verilir. Eğer yeni bir sistem güncel- 


Grehber 


lemesi varsa onu yüklemeyi sonraya bırakmayın. 


2-Task Killer'ı rafa kaldırın 

Task Killer uygulamaları işlemleri topluca kapatmaya yarar. Android'li cihazlar için hızı artıran bu pratik uygulamaların birçoğu 'çalışması gerekli olan” uygulamaları da kapattığı için hızlandırmayı bırakın, siz fark etmeden cihazınızı daha yavaş kullanmanıza neden olurlar. Oldukça can sıkıcı. 
Dolayısıyla Task killer uygulamalarından uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. 


3- Clean Master kullanın 
Akıllı telefon veya tabletinizi aylardır kullanmaktasınız, yavaşlamaya başladığına da tanıklık ediyorsunuz. Peki sorun nerde? Emin olun, cihazınızda kullanmadığınız hatta haberiniz bile olmadan depolama alanınızda konumlanmış sayısız veriler varolabilir. 
Clean Master adlı uygulamayı Google ay'den rahatlıkla bulabilir, arama 


v 


geçmişinden gereksiz APK'lara kadar cihazınızı gereksiz yere yoran 


sayısız şeyi silmesini sağlayabilirsiniz. 


Güvenli ve kullanımı da son derece kolay. 


4- Android Assistant ile hızlanın Android Assistant, ücretsiz bir uygulama. Sistemin optimizasyon işlevleri ile ilgileniyor ve bunu faydalı araçları sayesinde sağlıyor. Örneğin Startup Manager sizi hızlandırıyor. Ayrıca belleği tüketen uygulamaları devre dışı bırakarak da ek bir ateşleyici güc kazandırıyor cihazınıza. Onunla tanışın, pişman olmanız pek mümkün değil. 


5- Bellek harcayan uygulamaları bulun 
Android kullanıcıları, kimi uygulamaları yükledikten sonra bazı şeylerin değiştiğine tanıklık edebilirler; ör- 


neğin, cihazın şarjı daha çabuk biter ya da performansına sanki sihirsiz bir değnek temas etmiştir ve tepetaklak olmuştur Android'li dostunuz. System Panel Lite Task Manager adlı uygulama, kaynakları yok yere tüketen her şeyi bulmayı sağlar. 


Bellek harcayan uygulamaları size gösteren System Panel Lite Task Manager'ın beklediği şey ise onu 'yok etmeniz.' Eğer bunun yerine 'aman kalsın ne olacak, kullanmam olur biter” derseniz emin olun performans dezerformasyonundan kurtulamazsınız. Eğer çok kritik değillerse bellek harcayan her şeyi silmenizi öneriririz. 


6- Fazlalıkları imha edin 

Uygulama ve oyun indirmek kolay, zaten artık Wi-fi ağları da her yerde. 
Üstelik internet kotanız da eskisi gibi düşük download imkanı sunmuyor. 
Ne yapıyoruz, bolca yeni uygulama ve oyuna merhaba diyoruz. Bu harika! Ama farkında mısınız? Eskilerle vedalaşmamız da hiç kolay değil, hele ki 64 ya da 128 GB depolama alanlarına sahipsek. Şunu unutmayın, onlardan ne kadar kurtulursanız cihazınız o kadar hızlanacaktır. 


Kullanmadığınız uygulamaları Easy Uninstaller gibi uygulamalarla da elden çıkarabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde gereksiz yazılımlarınız çok kolay bir şekilde imha ediliyor. Ama siz yine de ne olur ne olmaz kendiniz silin. 


rehber 


7- Animasyonlar ile vedalaşın 

Biraz uçuşan ikon, birkaç gösterişli geçiş... Animasyonlar eğlencelidir evet, ama size bununla birlikte tuhaf bir handikapı da getirirler. 'Biz güzeliz ama yavaşlatırız da' derler özetle. 
Akıllı telefon ve tabletleri en fazla yavaşlatan faktörlerden biri de animasyon kullanımıdır. Kapatmanızda fayda olduğunu söylemeliyiz. Bunun için Ayarlar > Geliştirici Ayarları > Pencere Animasyonu Ayarı yolunu izleyin... 


8- Tarayıcınızı değiştirmeye ne dersiniz? 

Android kullanıcısı olarak hangi internet tarayıcısını kullanıyorsunuz? 
Arama kısmına örneğin 'App Users” yazdığınızda gerçekten fazlasıyla çok beklediğinizi mi düşünüyorsunuz. 
İnternet bağlantı hızınızı sorgulamanız önemli, ancak belki de tarayıcınız aslında düşündüğünüz kadar yetenekli değildir. 


Chrome, Firefox ve Dolphin Browser'ı öneririz. Emin olun, size diğer birçok 


tarayıcıdan daha yüksek bir gezinme hızı sunacaklar. Kemerlerinizi bağlamayı unutmayın! 


9- Daha hızlı yazın 

Android'le birlikte gelen klavyenin hızı hakkında şikayet derecesinde bir konu asla gündeme gelmedi, ancak daha hızlı yazabilmenizi sağlayacak alternatiflerin olduğunu da bilmeli-SİZNİZ. 


SwiftKey bu alanda en iyliler arasında. Google Play'den indirebileceğiniz klavye uygulaması, çabucak cihazınıza entegre oluyor ve size alışılmışın dışında bir deneyim vaat ediyor. 


Hızlı ve pratik yazım metotları sunan uygulama tüm dünyada çok popüler. 
Ayrıca Swype'ı ve Go Keyboard'u da deneyebilirsiniz. Son olarak Türkçe harfleri gösteren Hacker's Keyboard'a da göz atmanızda fayda var. 


İpucu: Android'in standart klavyesin- de noktadan sonra boşluk için 'space' tuşuna iki kez basabilirsiniz. 


10- İşlemci performansını artırın Artık 1,X GHz 'lik maksimum saat hızları bile amiral gemisi telefonlar için yetersiz görülüyor. Artık 2.X GHZ saat hızları ile tanışıyor ve sürat karşısında hayretimizi gizlemiyoruz. Işık hızın- da açılan uygulamalar, işlemler ve kullanıma hız kazandıran hemen her şey için işlemcilere teşekkür ediyoruz. Öte yandan söz konusu işlemci performansını overclock etmek yani yükseltmek de mümkün. 


SetCPU adlı uygulamayı kullanarak işlemci frekanslarının değiştirilebilmesi mümkün olabilmektedir. Genellikle tecrübeli ve 'hıza cidden kritik seviyede ihtiyacı olan' kullanıcılara tavsiye ettiğimizi belirtelim. Günlük kullanıcı açısından pek doğru bir adım olmayacaktır. 
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Kadınlar İçin En İyi 10 Alışveriş Uygulaması 


Ünlü blogger Funda Güleş Yalçın namı diğer Fundalina Jolie, kadınlar için olmazsa olmaz alışveriş uygulamalarını bir araya getirdi. 


â — mam a 
Akıllı telefon ve tablet kullanımımız hemen onaylıyoruz. İşte bol seçenek, Oo değişen temalara ait ürünlere pratik alışveriş yapma alışkanlıklarımızı bü- uygun fiyat ve sundukları fırsatlar- bir şekilde ulaşıp sipariş vermeniz yük ölçüde değiştirdi. Bizlere nerede, o la elimizden düşmeyecek alışveriş mümkün. Mağaza Bulucu ile en yakın nasıl ve hangi zamanda olursa olsun uygulamaları. mağazaya kolayca erişme şansınız 


pratik alışveriş yapma olanağı sağlayan markalar gönlümüzde ayrı bir yer kazanıyor. Bu yazımda hayatımızı kolaylaştıran ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatan olmazsa olmaz uygulamalara yer verdim. 


da mevcut. Fırsat reyonundan avantajlı alışveriş de cabası. 


Biz kadınlar kargo paketi almayı seviyoruz :) Alışveriş esnasında detaylara o Tchibo boğulmadığımız sürece sepetimizi Bu uygulama üzerinden her hafta 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AVON 
MEME KANSERİ 
İLE MÜCADELE 


PEMBE 
HAREKET 


Avon 

Makyaj, parfüm, güzellik kategorilerin- de sipariş verme ve özel indirimleriyle meşhur Avon kataloğunu görebilme olanağı bulacağınız bu uygulama çok pratik. 


SILK AND CASHMERE Lajla Cesar Twill Scarf 14SSR-092 


KOTONEKru| SILKAND CASHMERE Scarf 1. 


— Sİ 


35.00TI 


X 49 


Uygulama üzerinden dilerseniz sizinle ilgilenen Avon temsilcisine ulaşabilir veya bizzat temsilci olmak için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 
Avon'un sosyal sorumluluk projesi de çok önemli... 


Avon Pembe Hareket Uygulamas Avon “Bir Adım At, Senin Bu Hayat” mottosuyla “Pembe Hareket" uygulaması geliştirdi. Meme Kanseri konusunda bilinçlendirme amacıyla oluşturulan uygulama GPS üzerinden adımlarınızı yani hareket alanınızı ölçüyor ve kat ettiğiniz her 1 km. için “Meme Kanseriyle Mücadele Fonu” na 1 TL bağışta bulunuyor. 


SefaMerve 

SefaMerve kişiye özel bir alışveriş kulübü. Uygulama üzerinden, tesettür giyimin önde gelen markalarını ve SefaMerve markalı özel indirimli ürünleri ekrana taşıyorlar. Siparişleri aynı gün kargoya veriyor ve 6 dilde yayın yapıyorlar. Mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlerden kargo bedeli almamaları ise herkes tarafından örnek alınması gereken bir özellik. 


Hepsinde Ara 
Barçın Spor 
Bershka 
Boyner 
Defacto 
Enmoda 

Gap 
HepsiBurada 
LE Waikiki 


Lidyana 


amana 
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Şüşütown (Şüheda Aydın) 


Sefamerve Gülay Kombinler. 
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TrendBox 

TrendBox “Kaydır, beğen, satın al” mottosu ile, uygulama içerisinde ziyaret ettiğiniz ve beğendiğiniz ürünler üzerinden davranışlarınızı ve zevklerinizi arşivliyor. Böylelikle uygulamaya 


Gabbana - Sorento Güneş Gözlükleri 


Kruvaze Siyah Elbise 


Milla by trendyol 


129TL vene 


Basic denimjacket 


Bershka 


9OTL. Bershka 


Torn First Cut Jean 
Pantolon 


OUR LEGACY 


Biz kadınların İnternet'ten alışveriş yapmamızı kolaylaştıran mobil uygulamalardan beklentilerimize 


gelince; 

Kolay adapte olabileceğimiz, Hızlı kullanabileceğimiz, Pratiklik sunan, 


Seçeneği bol olan, Kişiselleştirilebilir fonksiyon içeren, 


Sosyalleşebileceğimiz, 

Zamandan kazandıran bir yapı sunması üzerine... 

Tüm bunları sağlayan uygulamalar akıllı cihazlarımızda hep var olacak ve hayatımızı renklendirip kolaylaştıracak. 
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her girdiğinizde beğeninize uygun olan ürünleri size sunuyor. Dilerseniz yine uygulama üzerinden kolayca satın alma yapabiliyorsunuz. Bir nevi fikir veren ve zamandan kazandıran pratik bir uygulama. 


ShopaHolic 
Kampanya meraklıları bu uygulamayı çok sevecek. ShopaHolic üzerinden 


indirim sitelerine ait kampanyaları takip edebiliyorsunuz. Dilerseniz filtreleme yaparak belirli markalar için “Alarm”da oluşturulabiliyor. 


trendyol 


Trendyol 

Uygulama üzerinden pratik bir şekilde alışveriş yapmanın yanı sıra, bir sonraki gün açılacak butiklere ait detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Ürün detay sayfaları ve filtreleme özelliği çok başarılı. 


Lidyana 
Lidyana trendleri ekrana taşıyan bir uygulama. 


Uygulama üzerinden yeni gelen ürünlerden haberdar olabilir, ürünleri favorilerinize ekleyebilirsiniz. Editörün seçimi, ünlülerin seçimi gibi farklı bölümleri de bulunuyor. Eğer meraklıysanız televizyon dizilerindeki oyuncuların takılarını yayınladıkları bölümleri ilgi çekici. 


Exxen 
Üç düğme kısa kol bluz 


Markafoni 

Uygulama bir yenilik sunmuyor ancak ürün çeşitliliği açısından oldukça zengin. Sipariş durumu takibi ve karşılaştırma ekranları alışverişi pratik ve basit hale getiriyor. 
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Morhipo 

Bu uygulama üzerinden hem sezon ürünlerine, hem de özel kampanyalara ulaşabiliyorsunuz. 24 Saatte kargo hizmeti ve filtreleme özelliği ile de öne çıkıyor. 


Grehber 


iOS Cihazlarda iCloud'u 
Iptal Etmek 


Fotoğraf, video gibi multimedyalarınızı senkronizasyon işlemi ile iCloud hesabında muhafaza etme özelliğini kolaylıkla kapatabilirsiniz. 


..0 < 


iCloud 


Find My iPhone 


Sosyal medya Facebook, Twitter gibi platformların başarısı ve ateşleyici gücü sayesinde adeta olmazsa olmaz noktasına geldi. Instagram, Vine gibi platformlar da çok gelişti, gelişmeye devam ediyorlar. Platformlar, çığ gibi büyüyen kullanıcı kitleleri ile birlikte uçsuz bucaksız bir fotoğraf arşivini de beraberlerinde taşıyorlar. Facebook'a sadece 24 saat içinde milyarlarca fotoğraf yükleniyor, keza doğrudan fotoğraf platformlarına da. Bunlar teknoloji ve internet çağının sonuçlarından sadece bir kısmı. 


Eğilimler teknoloji ile belirleniyor, trendler ve daha birçok metafor. 
Özellikle görsel verinin önemi ve 


â Apple inc. 


iCloud 


| Friday 


bir anın dijitalleştirilmesine duyulan ihtiyaç, iOS cihazlarda çok sayıda fotoğraf ve video ile dolması sonucuna ulaştırıyor. cihazınızın içinde dostlarınızla birlikteyken çekilmiş fotoğraflar, yemek, doğa fotoğrafları, gezi fotoğrafları GB'larca depolama alanını kaplarken bir başka durum ortaya çıkıyor: Güvenlik. 


iOS cihazınızın dahili depolama kapasitesinin bir bölümünü yerleşik uygulamalar oluşturuyor. Satın alındığı anda önyüklü şekilde gelen bu uygulamalara App Store'dan indirilen uygulamalarla yenileri ekleniyor. Uygulama haricindeki cihazın hafızasının kalan kısmı ise dijital veriler için 


kalıyor. Burada fotoğraf, videolar ve çeşitli belgeler yer alıyor. 


Bu veriler arasında pahabiçilmez değerde fotoğraflar da oluyor, bir iş modeline ilişkin çok değerli sunum dosyaları da. En nihayetinde dijital veriler iPad ya da iPhone'da saklanırken güvende muhafaza edilmeleri de büyük önem taşıyabiliyor. İster bir öğrenci, isterse önemli bir şirketin sahibi, her kim olursa olsun verilerin muhafazası önem taşır ve bunun için de bazı güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir. 


iPad'de saklanan fotoğraf gibi multimedyaların muhafazasında 


rehber 


belli kişisel güvenlik önlemleri birincil önem arz eder. Hemen her iOS kullanıcısının belirli bir şifreyle açabileceği cihazındaki veriler bu şekilde nispeten güvende tutulabilir, ancak yetmez. Örneğin iOS cihazında yer alan multimedya ya da daha bilinen 
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June 30 - August 9, 2005 


Disneyland 
Anaheim, CA 


September 6 - 12, 2005 
September 16 - 25, 2005 


October 5 - 7, 2005 


şekliyle fotoğraf ve videolar; bir 
Apple hizmeti ile iCloud'da depolanabilmekte. 


iCloud adını alan servis ile cihazınızdaki veriler, diğer Apple aygıtlarınızda da dilediğiniz an görüntülemeniz amacıyla sanal bir depolama alanı bünyesinde senkronizasyon yoluyla muhafaza adilir. 
Bu depolama kullanıcıya özeldir, örneğin iPad'deki verilere; MacBook Pro bilgisayarı olan bir kullanıcı Apple kimliğini girerek ulaşabilir. 


Bu durum, güvenli bir metot olmakla birlikte kullanıcı şifrelerinin güçlü şekilde tasarlanmasını gerekli kılar. 
1234 şeklindeki şifreler, risk faktörü 
yoğun şifrelerdir ve bu tür çözümlenmesi kolay şifreler nedeniyle hacker'lar kişisel verilere saldırıda bulunabilmektedir. 


iCloud üzerinde verilerinizi depolamak istemeyebilirsiniz. Cihazınızdaki verilerin iPad cihazınızda kalmasını uygun bulabilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken çok kolay bir işlem vardır. Bu işlemle iCloud'u devre 

dışı bırakıp, yalnızca giriş için şifre girerek cihazın depolama alanında yer alan verilere erişebilirsiniz. 
Unutmayın, iCloud'un kaldırılması demek, cihazdaki verilere sadece cihaz üzerinden erişebilmek anlamı- 


na gelecek, iPhone ya da başka bir Apple ürünü ile verilerinize ulaşmanız mümkün olamayacaktır. Bunun için gerekli işlem şu şekildedir: 


Ayarlar kısmına gelin ve iCloud sekmesine tıklayın. 

Fotoğraflar seçeneğini “Açık”tan “Kapalı"ya getirdiğinizde, artık iOS cihazınızda çekmiş olduğunuz fotoğraflar senkronize olmayacaktır. Bunu diğer verileriniz için de yapabilirsiniz. 
Bu temel devre dışı bırakma biçiminden sonra dilerseniz diğer yedekleme biçimlerini de devre dışı bırakabilir-SİNİZ. 


Facebook 

Facebook mobil uygulamasında oturum açtıktan sonra profilinize gelin ve “Fotoğraflar > Senkronize” sekmesine tıklayın. Açılan ekranda “Ayarlar” ikonuna bastıktan sonra “Don't sync my photos / Fotoğraflarımı senkronize etme” seçeneğini işaretleyin. Eğer bu özelliği açık bırakırsanız, çektiğiniz fotoğraflar aynı zamanda sosyal ağ hesabınıza da yüklenecektir. 


Googles 

Her ne kadar çok fazla bilinmese de Google Plus da aynı Facebook'taki gibi otomatik yedekleme seçeneğine sahip. İlgili özelliği devre dışı bırakmak için “Ayarlar > Otomatik yedekleme” yolunu takip ettikten sonra “Otomatik Yedekleme” seçeneğini “Kapalı” konuma getirin. 
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Apple Music Spoftify'ın 


Sonu mu Olacak? 


Spotify online müzik yayınında tek başına lider. 
Yeni Apple Music ise bunu değiştirebilir... 


Spotify'ın 75 milyon aylık tekil kullanıcısı var ve önümüzdeki çeyrekte ücretsiz müzik dinleyen bu kullanıcıları kendilerine para ödeyen dinleyicilere dönüştürebilir. Spotify geçtiğimiz günlerde 20 milyon kullanıcısının para ödeyerek müzik dinlediğini ve bu kullanıcıların yarısının geçtiğimiz 12 aylık dönemde eklendiğini açıkladı, bu 

da her üç saniyede yeni bir kullanıcı demek. 


Açıkçası bu rakamlarla pazara yeni bir oyuncunun katılmasını hayal etmek zor, ancak bu rakip Apple. Yine e Apple'ın Spotify tarafından kullacıları çalacağı gibi bir gerçekte var. 
akamlara baktığınız da Spotify'ın pple'ı pek ciddiye almayacağını üşünebilirsiniz. Ancak Nokia ve ackBerry gibi çok iyi iki eski örnek var. Geçtiğimiz Şubat ayından Apple rekabeti başlatacak hamleyi yapmıştı aslında, şimdi de Apple Music ile sahneye atıldı aslında soruyu düzeltmek gerekiyor. 


WS rPrU50 


Çünkü Spotify'ın Nokia ve BlackBerry gibi şirketlere karşı avantajları var. 
Yeni gelişmeleri sonradan fark etmiyorlar ve ilk etapta Apple, Spotify'a karşı radikal olarak hiç bir yenilik sunmuyor. 


Spotify 30 milyonun Üzerindeki içerik sunuyor, Apple'da aynı. Spotify'ın masaüstü ve mobil desteği var Apple'da bunu sunuyor. Spotify offline müzik dinleyebilmek için destek sunuyor 

ve aylık 9.99 USD gibi bir ücretle 


bunları yapıyor, diğer taraftan aynısını Apple'da sunuyor. 


İkinci olarak Spotify, Apple'ı ciddi 

bir rakip olarak görüyor ve bunun farkında. Ayrıca Spotify bu ay yatırım kısmına yarım milyon dolardan fazla para harcadı bu da markanın pazar 


Oğuzhan 
Süer 


konumunu güçlendiriyor. 


Apple bu rekabete İphone yaparak giremiyor. Apple yarım milyar adete yakın İOS cihaz satışı gerçekleştirdi. 
Ancak burada yine farklı şeyler söz konusu, çünkü bu kullanıcıların bir çoğu şu an aktif değil, ilk dönem 


üretilen İpad ve İphone'ları sayarsak. Ayrıca aynı kullanıcılar farklı platformlarda cihazlarda kullanıyorlar. Yine de yeni İOS versiyonlarına 
Apple tarafında müthiş bir adaptasyon var. 
Yani yeni güncellemelerle birlikte Apple kullanıcılılara Apple Music servisini kullanmaya zorlayacaktır. 


£ 


Yeni Apple Music ikonu 
Apple kullanıcılarının önüne geldiğinde ve bunu 83 aylık ücretsiz deneme sürümüyle sunulacağını düşünürseniz eğer kullanıcıların bu yeni servisi deneyeceğini düşünebiliriz. 


Apple burada kendi ekosistemini ikiye bölüyor ve bir çok kullanıcının kafasını karıştıracağa da benziyor. Çünkü kullanıcılar Apple Music ve iTunes'da kayıtlı müzikleri arasında direkt bir 


İpucu 


Spotify, Apple'ı ciddi bir rakip olarak görüyor ve bunun farkında. Ayrıca Spotify bu ay yatırım kısmına yarım milyon dolardan fazla para harcadı bu da markanın pazar konumunu güçlendiriyor. 


ayrım olmuyor, bunun inovatif bir özellik olmadığını söylemekte yarar var. Spotify burada indirdiğiniz ve online dinlediğiniz müzikler için ayrı ayrı seçenekle sunuyor. Yine de Apple tarafında Apple Music uygulaması marka için çok iyi bir deneyim olacak. 


Ayrıca Apple markasına ve servislerine yeni bir bağlantı eklemiş olacak. 


K Genres 


Choose two or more favorites. 
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An 


e de bir çok 


teknoloji meraklısı farklı yerlerden farklı 


az ve servisleri lanmaya alış- 
. Ancak Apple 


anboy'ları için ay İphone ve 


dorid, bilgisayar 


tarafındaysa OS X 


Windows olarak 


olaya bakıyor. 


cak Apple takvim 


uygulaması Google takvim uygulamasını okuyabiliyor. 


Hayatın kısa 


olduğunu düşünenlerden biri olmama rağmen nere- 


deyse tüm donanımı 
Apple Watch bile ku 


m Aplle hatta 
Ilanıyorum. Mac 


bilgisayarımda artık Windows yüklü eğil, takvim çin iCloud kullansamda hala Dropbox kullanıyorum çünkü iCloud'un henüz hazır olmadığını düşünüyorum. Zamanla yukarıda 


saydığım tüm araçla 


r değişedebilir. 
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Ancak tüm bunların tek bir platformda toplanması işimizi kolaylaştırıyor. 


Ancak Apple burada durmuyor ve Zac Hall Apple Music uygulamasının İOS entegrasyonundan bahsediyor 


Tüm eleştirilere rağmen Spotify ve Apple Music aynı şeyleri sunuyor bu bile Apple'ı seçmem için bir sebep. 
Ancak fonksiyon ve kullanılabilirlik olarak Spotify hala açık ara önde. 
Beats müzikte denedim ancak ikisi arasında kıyaslama yapılamaz. Apple iTunes'dan önce Beats vardı ve iki tarafta müzik endüstrisinin ağırsiklet oyuncularıydı ancak şu an ikisi de yok. 


İlk denemem de Beats Music'ten etkilenmiştim diyebilirim. Kullanım zevkime tamamen uyuyordu, istediğiniz müzik ve sanatçı üzerine iki defa dokunarak anında favorilere ekleyebiliyordunuz, bu küçük detayla birlikte Beats Music size yeni tavsiyelerde bulunuyordu. 


en önemlisi de Siri. Yine de Apple ve Beats'in uzmanlığı müzik piyasasında büyük bir değişiklik yaratabilir, bununla birlikte insanlar her iki servisiye yan yana koyup kıyaslayabilirler. 


Bunlar yaşanırken Apple'ın hedefi burada 100 milyon kullanıcı, rakamın çok büyük olduğunu herkes farketmiştir. Ancak böyle bir hedefle, farklı stratejilerde içeriyor olabilir. Ancak Apple kazanacını donanım tarafından sağlıyor ve firmanın tek müzik cihazı iPod, bu günlerde bu cihazın artık demode olduğunu da söyleyebiliriz. 
Fakat müzik piyasasını yakalamak açısından Apple Music iyi bir atak. 
Hatta Andorid kullanıcılarını çekecek kadar da geniş diyebiliriz. 


Apple'ın başarı hikayesinde aslında 


iPod'un yeri ayrıdır ve firma da bunun farkında. Apple müzik servisinde çok geriden geliyor, ancak şu durumda rüzgarın hangi yönden eseceğini tamin etmek biraz zor olsa gerek. 
Çünkü Apple başarı için beklemeyi biliyor. Sebebiyse çok basit işi doğru düzgün yapabilmek. 


Yine de tüm bu saydığımız detaylar Spotify'ı yok edebilecek mi? Benim kendi görüşüm online müzik servisinde pastanın çok büyük olduğu. Apple Music yalnızca Apple ekosistemi 

için geliyor. Diğer tarafta Andorid ve Windows kullanıcıları sihirli bir değnek olmazsa eğer ekranlarında “Ücretsiz dene” uyarısını göremeyecekler. 
Spotify'ın uzun süre pazara hakim olacağını söyleyebilirim ama zamanla büyüme hızlarında düşüş yaşanacak. 
Şu an için bildiğim tek şey Apple Music tanıtımıyla birlikte Spotify üyeliğime veda edeceğim. 


Samsung Kablosuz Şarj Standı 


Samsung Kablosuz Şarj Cihazı özgün ve hoş bir tasarızeri detayları ve parlak yüzeyi sofistike bir görünüm sağlarken, etkileyici yuvarlak şekli aylıkla yer bulabilir. Bu aygıtla telefonunuzu şarj etmek hiç olmadığı kadar kolay. Akıllı telefonunuza şarj kablosunu bağlamanıza gerek yok; akıllı in sadece şarj cihazı üzerine 


ma sahip. Şeffaf, cam ben 


ile pek çok iç mekanda ko 


telefonunuzu şarj etmek iç 


Aksesuarlar 


oturtun. Üzerinde bulunan LED lamba telefonunuzun 

şarj durumunu soluk maviden başlayarak gösterir ve şarj tamamlandığında parlak yeşile döner. Samsung Kablosuz Şarj Cihazı WPC kablosuz şarj standartlarına uygundur ve çok çeşitli diğer cihazlarınızın güvenilir ve rahat bir şekilde şarj edilmesine olanak tanır. 


200 TL 


Samsung Level Box EO-SB330E 


Uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilen ve daha birçok özelliğe sahip 


kap netl 


kan 


Samsung kablosuz hoparlör ile kullanışlı bir ürünün keyfini çıkarın. Alüminyum 


amaya sahip yeni aygıt; zengin, güçlü ve aynı zamanda yüksek düzeyde 


iğe sahip bir ses sunar. Dokunarak eşleştirme yöntemi NFEC düğmeleri veya Bluetooth bağlantısı kablosuz hoparlörün gelişmiş kullanılabilirliğinin birer tL. 


Fiyatı belli değil 


56 mm'lik hoparlörde bulunan özel olarak tasarlanmış pasif radyatör orijinal 
sesin tüm detaylarını ve güçlü bas tonlarını duymanızı sağlar. Her türden müziği, hakkını vererek dinlemenizi sağlar. 3D ses sistemine sahip hoparlör kullanarak, stereofonik sesin keyfini yalnızca şarkılarda değil, oyun ve filmlerde de çıkarabilirsiniz. 


Cosa Akıllı Kombi Kiti 

Tasarım ve parlak fikirler, bazen hiç ummadığınız noktalara götürür sizi. Hatta size sağladıkları fonksiyonalite kimi durumlarda uç noktalara ulaşır. Cosa Akıllı Kombi Kiti'nde de durum tam anlamıyla böyle. Bu çarpıcı ve iddialı teknoloji ürünü, temelde uyumlu olduğu kombi ile tablet, bilgisayar ya da akıllı telefon arasında yüksek standartlar- da bir bağ kuruyor. Çok pahalı kombilerdeki 'akıllı olma' özelliğini, çok ekonomik bir şekilde, klasik açma-kapama özelliğine sahip kombinize kazandırıyor. Şaşırtıcı değil mi? 


Cosa Akıllı Kombi Kiti, biri kombiye takılan diğeri ise Wi-fi 


kaynağına yakın yerde konumlanması gereken iki ayrı ünite ve adaptörden oluşuyor. Wi-Fi kaynağı ile internet erişimi, kombi bağlantısıyla da -kombi ve kit arasındaki bağlantı- sağlanıyor. Kullanımı son derece kolay, gerekli işlemlerin ardından uygulama (mobil/web) üzerinden çeşitli ayarlar yapılıyor, örneğin kombi siz dışarıdayken açılabiliyor. Cosa Akıllı Kombi Kiti ile yüzde 30'a varan oranlarda 'doğalgaz faturası' tasarrufu yapabilmeniz mümkün. Daha fazla detay için cosa.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 


379 TL 


GoPro HERO4 Session Kamârâ .. “ GoPro'nun bugüne kadarki en küçük, en hafif ve en kullanışlı kamerası HERO4 Session ka- «,. 
merayla aksiyonun her anını yakalayın. GoPro uygulamasını indirin, favori videolarınızı ve fotoğraflarınızı arkadaşlarınızla anında paylaşın. Dayanıklı ve su geçirmez HERO4 Session, kristal netliğinde 1080p60 videolar kaydeder ve profesyonel kalitede 8 MP fotoğraflar çeker. 


Kendinizi ve etrafınızdakileri yaptığınız her çekime daha fazla dahil edebilmeniz için etkileyici genişlikte bir görüş açısına sahip GoPro öze video modu. Bu mod, optimum düşük ışık performansı sunmak için kare hızlarını ışık koşullarına göre değiştirir, böylelikle kamera ayarlarını düzenlemenize gerek kalmadan aydınlık ve karanlık ortamlar arasında geçiş yapabilirsiniz. 


799 TL 


HISY Bluetooth Kamera 
Kumandası 

HISY Bluetooth Kamera Kumandası ile her anı olduğu gibi kaydedebilirsiniz. HISY'nizi Bluetooth aracılığıyla aygıtınıza bağlayın ve saniyeler içinde uzaktan çekim yapmaya başlayın. Akıllı telefonunuzu yere koyun, uzaklaşın ve çekin. Bir aile fotoğrafının dışında kalmak istemediğinizde veya zor bir açıdan fotoğraf çekmek istediğinizde, HISY size yardımcı olur. 


Aygıtınızı istedinizi yere yerleştirin ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için HISY'nizi kullanın. HISY sayesinde aygıtınızdan 27,4 metreye kadar uzaklıktan fotoğraf ve video çekimi yapabilirsiniz. HISY tarzınızı tamamlayacak renk seçeneklerine sahiptir. HISY'nin ince tasarımı sayesinde her yere kolayca götürebilirsiniz. 


70TL 


Apogee Duet 

Ödüllü Apogee Duet bir ses arabirimini, kulaklık amplifikatörünü ve MIDI arabirimini bir araya getirdiğinden, iPad'inizle istediğiniz yerde anında profesyonel kayıtlar oluşturabilirsiniz. 
Apogee'nin efsanevi dijital ses dönüştürmesiyle birinci sınıf mikrofon ön amfilerini birleşti- o Duet, ren Duet, müziklerinizi inanılmaz bir boyut ve CoreMIDI 


ayrıntıyla yakalamanın en iyi yoludur. uyumlu klavye, synihesizer veya DJ 
Mikrofon ön amfilerinden AD/DA dönüştü- denetleyiciniz için tek bir rücülere ve saat girişine kadar, Duet kendi USB MIDI bağlantısı sağlar. iPad'de, Duet'in sınıfının en iyisi ve en ileri Apogee teknolojisi- MIDI bağlantısı iPad'in tek 30 pimli dock 


dir. Duet'in birincil görsel kontrol merkezi, tam (o konektörüne (veya Apple Lightning kullanarak renkli bir OLED yüksek çözünürlüklü ekrandır. — Lightning konektörü yoluyla 30 pimli adap- 


Ölçüm, giriş ve çıkış düzeylerinin sayısal de- töre) hem Duet'in hem de klavye veya DJ ğeri, grup, aşama, ses kapatma, hayalet güç denetleyicisinin aynı anda bağlanabilmesine ve Sistem Sınırı göstergesi gibi birçok temel olanak tanır. 

işlev için size net görsel geribildirim sağlar. Fiyatı: 2.299 TL 


LG Music Flow P5 ve SoundPop 360 

LG Music Flow P5 ve SoundPop 360, ses kalitesinden ödün vermek istemeyen kullanıcıların isteklerini karşılamanın yanında taşınabilirlik özellikleriyle üstün bir esneklik sunuyor. LG Music Flow P5, kullanıcıların her yere taşıyabilecekleri kadar portatif olmanın yanı sıra bir o kadar güçlü ses çıkışına sahip bir hoparlör olarak öne çıkıyor. LG'nin akıllı Music Flow serisinin bir üyesi olan P5, Auto Music Play özelliğini de desteklemesi sayesinde otomatik olarak kapsama alanındaki tüm cihazlardaki müzikleri çalabiliyor. 


LG günümüz dinleyicilerinin isteklerini karşılayabilmek amacıyla SoundPop 360'ı üstün bir taşınabilirlik özelliğine sahip olacak şekilde tasarladı. Hoparlörün kahve termosunu andıran yeni nesil tasarımı, kullanıcıların günlük hayatlarına kolayca uyum sağlayabilecek bir nesneye dönüşmesini sağlıyor. Kolay kullanımlı LG SoundPop 360, her türlü iç dekora uyum sağlayarak, diğer eşyalarınızla anında bütünleşebiliyor. 


I Şarj Unitesi 
Ili telefon ya da isiniz? Konu uzun kıllı cihazlarınızın şarjının sinyal ki d ra alışık olmanız gerek. 
Şarjı azalir. ve hattâ biter. İşte bu anlarda devreye TP-LINK PB50 devreye giriyor. Kompakt boyutları ile çantada kolaylıkla taşınabilen TP LINK PB50*10.000mAh pil kapasitesi sayesin- 
& iOS ya da Android'li cihazınızı birkaç kez ari edebiliyor. Ayrica iki ayrı portu bulundu- an aynı anda hem tabletinizi hem de akıllı ü hazınizi şarj edebilirsiniz. Akıllı telefonların ei yanı si çoğu akıllı saati de şarj edebildiğini belirtelim. 
Fiyatı: 100 TL simplism Bubble-less Anti-fingerprint iPad'inizi tozlardan ve çizilmelerden korumak için başvurabileceğiniz en kısa yol; Simplism Kabarcıksız ve Anti Parmak İzi Özellikli iPad Ekran Koruyucu Film. 
Bu film Multi-touch dokunmatik erkanınızın tepkisinde hiç bir engel yaratmaz. Kendinden yapışan bir film olduğundan çıkarıldığında arkasında herhangi bir iz bırakmaz. Dahası filmi ilk başta yanlış pozisyonlarda uygularsanız çıkartıp tekrar tekrar uygulayabilirsiniz. 
Kristal berraklığındaki bu film ile ekran parlaklığı ve görünürlük etkilenmez. Yapımında kullanılan materyal- de rahat uygulanması için uygun kalınlıktadır. 
Japon yapımı kalitesi ile diğer filmlerden ayrılır. Piyasadaki bir çok film iPad ekranının görüntüsünü etkilerden, yapımında kullanılan özel sert malzemesi ekranın yaydığı girişim çizgilerini engellemez ve bu sayede görüntüyü yine aynı şekilde görürsünüz. 

50 TL 


WD My Cloud Mirror 4 TB kutunun içine ikinci bir disk koyarak ortadan kaldırıyor. 
Western Digital'ın NAS depolama çözümü My Cloud Sistem RAID 1 gibi çalışıyor ve veri yazmak istediğinizde Mirror, güvenli veri yedekleme/saklama odaklı, yenilik- her iki diske birden kayıt yapılıyor, bu durumda eğer 

çi ve kullanışlı alternatiflerden biri. Test merkezimizde disklerden biri arıza verirse diğeri devreye giriyor. 4 TB ağırladığımı aygıt, daha çok ev/küçük işletmeler için kapasiteli seçenek, medya desteği özelliği, tasarımı ve 


geliştirilmiş ve güçlü teknoloji altyapısı ile dikkat çekiyor. o güçlü performansı ile harika bir seçim. 
Fiyatı: 1300 TL 
Verinin önem taşıdığı bir işletmede(ya da evde) 
ağ üzerinde bulunan NAS depolama çözümünün önemi kritik seviyededir. 
Eğer verinin yedeği yoksa ve daha da kötüsü NAS 
SUNUCUSU çökerse tüm data kaybedilebilir. WD My 
Cloud Mirror, bu düşünmek dahi istenmeyecek olası problemi aynı 


EPSON L365 

Zarif ve şık bir görünümle gelen mobil baskı özellikli Epson L365, teknolojisi ve verimliliği ile dikkat çekiyor. L365 ise gerek kompaki tasarımı gerekse teknoloji açısından sahip olduğu yeteneklerle dikkat çekiyor. Zarif ve şık bir görünümle gelen Epson L365, önyüklü halde 12,000 sayfa siyah-beyaz ve 6,500 sayfa renkli baskıya olanak tanıyan mürekkeple geliyor 
L365 ve takribi olarak bu baskı miktarının, ev ve küçük ofisler için ortalama iki yıl boyunca yeterli olacağı belirtiliyor. hızlı 

ve uygun maliyetli renkli baskı, kopyalama ve tarama sağlayan, entegre mürekkep tankına sahip çok işlevli Wi-Fi yazıcı, ekonomik fiyatıyla da dikkat çekiyor. 


£ 


Ou 
Akıl 


adro Smart Watch S90 


ı saatler, giyilebilir teknoloji ürünleri 


arasında son zamanların en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ouadro ise bu 


yeni kala 
S90 


likçi aygıtlar konusunda önde gelen marr arasında. Yeni Ouadro Smart Watch hem Android hem iOS işletim sistem- 


erin 


için 


için 


e sahip tüm akıllı telefonları tam olarak 


destekliyor. S90 menüsünde geri dönmek 


geri tuşu ya da herhangi bir düğme kul- 


anmaya gerek yok. Bu fonksiyonu kullanmak 


ekranda çapraz bir çizgi çizilmesi yeterli 


oluyor. Ouadro Smart Watch S90, adım sayar ve uyku monitörünün sadece saat üzerinden değil, telefon üzerinden de takip edilmesine olanak tanıyor. Ouadro Smart Watch S90'ın diğer fonksiyonları: Adımsayar, uyku monitörü, eksersiz hatırlatıcı, takvim, 


alarm ve telefonumu bul. 


EPSON | 


LG Tone Infinim (HBS-900) 
LG Bluetooth Stereo kulaklıkların premium tasarımı hem seçkin hem de kaliteli bir görünüm sağlıyor. Dahası, geri sarılabilir kablo, kullanıcıların kulaklığı 

kullanması sırasında büyük bir konfor 

sunuyor. LG, Harman/Kardon işbirliği 

ile mükemmel ses kalitesi için akustik 

bir tasarım ve ses ayarı geliştirdi. 


Ayrıca bir düğmeye basarak akıllı telefonlarındaki saati öğrenebilirler. Gelen aramalarda, LG Bluetooth Stereo Kulaklık arayan kişinin kimlik bilgisini bildirir. Bu, kullanıcıların telefonlarını alıp ekrana bakmadan arayan kişinin kimliğinden haberdar olmalarını sağlar. Gelen aramaları Bluetooth kulaklık kullanarak yanıtlamak için kulaklığı kulağınıza yaklaştırmanız yeterlidir. 


290 TL 


TP-LINK HA100 Bluetooth Hoparlör 

Tasarımı ile dikkat çeken kablosuz mini hoparlör, A2DP stereo Bluetooth özelliğine sahip cihazlarla kolaylıkla eşleşiyor. Örneğin Android cihazınızla yakın mesafede Bluetooth araması yaptığınızda cihazı görüyor, tıklayıp eşleşme sağlıyorsunuz. Ardından da entegrasyon başlıyor; çaldığınız müzikler mini hoparlörünüz üzerinden odanın içine yayılıyor. Ses performansı oldukça iyi. Genel olarak TP-LINK HA100, size tatmin edici bir ses performansı sunuyor. Fiyatı da bir hayli uygun. 
Kaçırmayın! 


100 TL 


Galaxy Note 5 için 
Spigen Wallet S Cüzdan 


Tasar kılıf, d 


o? Spi 


m harikası bir cüzdan, hayır urum bir dakika stant mı gen'in Note 5 kullanıcıları 


için geliştirilen Wallet S Cüzdan 


mode 


i bir başyapıt. Çarpıcı deri 


tasarımı ile dikkat çeken aksesuar, kredi kartı ve bir miktar 


paran 


n muhafaza edilebileceği 


bir cüzdan vazifesi de görüyor. 


Kenar 


(o 


ilme 


ndaki sert plastik koru- 


ması sayesinde düşmelere karşı cihazın daha korunaklı olmasını 

sağlıyor. Ayrıca çok sofistike 

bir hareketle şaşırtıcı bir şekilde standa dönüşüyor. Stokları son 

derece hızlı bir şekilde tükenen 

bu harikulade aksesuarı edine- 


fırsatını yakaladığınızda 


kaçırmayın diyoruz. 


130 TL 


iPhone Lightning Dock 

iPhone Lightning Dock'ta Lightning konnektörü olan her iPhone'u şarj edebilir ve eşzamanlayabilirsiniz. iPhone'unuzun dock'ta şarj olurken veya eşzamanlanırken dik durması sayesinde, masa veya sehpa üzerinde kullanmak için idealdir. 
iPhone'unuz Apple tasarımı bir kılıfın içindeyken de kolayca dock'a yerleştirilebilir. 


Dock'tan çıkarmadan iPhone'unuzun kilidini 

açabilir veya Touch ID'yi kullanabilirsiniz. iPhone Lightning Dock, içerdiği ses bağlantı noktası 

sayesinde uzaktan kumanda veya ses çıkışı ile 

aktif hoparlörlere bağlanabilen kulaklıklarla birlikte 

kullanılabilir. iPhone'unuzla birlikte gelen Lightning 

- USB Kablosu gibi diğer Lightning aksesuarlarını ” destekler. iPhone'unuz dock'tayken hoparlörü i kullanarak telefon görüşmeleri de yapabilirsiniz. 


139 TL 


olloclip 4-I1N-1 
«Fotoğraf Lensi 
#olloclip-4-IN-i Fotoğraf iiPad.Air, Retina iRadmini ve iPad miniile Kullanmak için tasarlanmıştır. Aygıtınıza hızlıca ve kolaylıkla takılıp çıkarılabilir ve tek bir basit aygıtta balıkgözü, geniş açılı ve iki adet makro lens (10x ve 15x) 
olmak üzere dört ayrı lens sunar. Böylece her zaman ve her yerde göz alıcı ve orijinal fotoğraflar çekebilirsiniz. 


219TL 


Joby Gorilla Mobile Yoga for iPad 

Bazen zeka, çoğu şeyi yıkar geçer. Çok yüksek üretim maaliyetleri ve büyük mühendislik harikaları yerine küçük bir zihinsel pırıltı çoğu şeyin önüne geçebilir. İşte bu “öne geçen” ürünlerden biri de Joby Gorilla Mobile Yoga for iPad adını alıyor. Bu fantastik ürün, iPad için dik ya da yatay konum için hayal gücünüze yeni çığırlar açıyor. Dizinize, dirseklerinize, karnınıza sarılarak kullanıma olanak tanıdığı gibi bir metal boruya, dolabın üzerine ve aklınızda gelebilecek hemen her şeye bir şekilde “sarılarak” iPad standı görevi üstleniyor. Oldukça sağlam olduğunu da vurgulamakta fayda var. Çok fonksiyonel ve uygun fiyatlı! 

90 TL 


WD My Cloud 2 TB 
Fotoğrafları ve videoları her yerden doğrudan kişisel bulutunuz WD My Cloud'a yükleyin ve mobil cihazlarınızda boş yer açın. My Cloud ile, bundan böyle kişisel dosyalarınızın nerede depolandığı bir sır olmaktan çıkıyor. Bu, sizin kontrol ettiğiniz kendi bulutunuz, böylelikle videolarınızın, fotoğraflarınızın, müziklerinizin ve belgelerinizin güvenli bir yerde... 


Artık hiçbirine aylık ücret öde- 

| meden dosyaları paylaşmakta, 
medya aktarmakta ve içeriğinize her yerden erişmekte özgürsünüz. Dijital yaşamınızın PC, Mac, tablet ya da akıllı telefonunuzda her yerden keyfini çıkarın. WD'nin ücretsiz uygulamaları ile, kişisel bulutunuz her zaman sizinle. 


Simplism Grip Touch 


Pen iPad ve ekrana 


iPhone gibi kapasitif sahip cihazlarda kullan- 


mak için kapasitif bir kaleme ihtiyacınız olacaktır. iPad ve diğer kapasitif dokunmatik ekrana 


sahip c 


ihazlar için mükemmel 


bir aksesuar. iPad'e veri girişinizi 


hızland 


rdığı gibi aynı zaman- 


da belirli uygulamalar yardımı 


ile yazı çizmen 


yazmanızı ve resimler ize olanak sağlar. Tutma 


kısmında kullanılan malzeme ile 


rahat b 


ir kavrama sağlar, eliniz 


yorulmaz. 
Fiyat: 40 TL 


Koss RUK30 nizle her an her yerden müzik keyfi yaşamak isteyebilirsiniz. Bir kılıf içindeyken dahi hareket halinde müzik dinleyebileceğiniz kadar 


iPad'i 


mobi cünü 


bir aygıt olan iPad'in kal destekleyecek kulakiçi k 


iteli ses çıkış güüulaklıkların önemi 


de büyüktür. Gürültü önleyici kulakiçi kulaklık- 


lar, d 


üğümlenmez düz kabloyl 


RUK30 kulakiçi kulaklıklar yoğ renk seçeneği sunuyor. Güçlü 


göza 


ıcı tasarımla beraber kon 


a eşleştirilmiştir. 
un bas ve geniş performans ve 
forunuz için 3 


ayrı kulaklık boyutuyla beraber sunulmaktadır. 


Özellikler 
- Gürültü önleyici stereo kulaklıklar 

- 3 ayrı boyutla kulağınıza tam uyum 

- Geniş frekans ve muhteşem bas hissi 
80 TL 


HTC One M9 için 


Spigen NEO Hybrid 


Kore menşeili aksesuar üreticisi Spigen'ın HTC One 


M9 için geliştirdiği bu kılı 


£ 


stilize görünümü, hafifliği ve 


koruma öncelikli yapısı ile öne çıkıyor. Akıllı telefonun 


arka kısmını kamera açık tan ürün yanlarda da kor sunuyor. One M9'un yan ra karşı dayanıklılığı artırı masa gibi yüzeylere doğ 


ığı haricinde tamamen kapauma özelliğini üst seviyede ve arka kısmı için çarpmalaırken ön yüzü için de ekranın rudan temasını engelleyen 


çok küçük bir çıkıntı söz konusu. Fiziksel butonlar için 


tuş kombinasyonu sunan 


şık modelin kulaklık girişi 


gibi açıklıklara tam erişim olanağı da bulunuyor. 


riziksel butonlar için tuş kombinasyonu sunan şık modelin 


kulaklık girişi gibi açıklıklara tam erişim | 


olanağı da bulunuyor. 


TP-Link NC200 

Sıradaki ürünümüz güvenlik odaklı. TP-Link NC200 ile artık ev ya da ofisin dışındayken her yerden, her zaman akıllı telefon, tablet bilgisayarlardan kamera görüntülerine kolaylıkla ulaşmak mümkün. Böylelikle evimde ya da iş yerimde neler oluyor sorusuna yanıt getiriliyor. Üstelik bu işlem için sadece ücretsiz bulut uygulamasını telefon ya da tablet bilgisayara yüklemek yeterli oluyor. 


Hem Android hem IOS destekli toCamera uygulamasını akıllı telefon ya 

! da tablet bilgisayara yükleyerek, NC200'e ulaşmak ve gerçek zamanlı olarak ev ya da işyerini izlemek mümkün. TP-LINK NC200'den anlık e-posta bildirimleri de alınabiliyor. Güvenliği tehdit eden herhangi bir olay olduğunda e-posta ile bildirim alarak müdahale etmek mümkün oluyor. 
Kötü niyetli kişilerin görüntülerini kaydedip polise iletilebiliyor. 


Maclocks Executive Duvar ve Tezgah Standı 

Bu yeni “Maclocks Executive iPad 2/iPad 3/ iPad 4. Nesil İçin Duvar ve Tezgah Standı” ile kurumsal yerlerde veya satış noktalarında iPad'inizi kullanıma açtığınızda, güvenliğinden de emin olacaksınız. Yeni iPad Enclosure ile iPad'inizi duvara ya da herhangi bir tezgahın üzerine monte ederek hırsızlara karşı muhafaza edin. Bu iPad güvenlik standı, Wi-Fi, Bluetooth ve 3G, radyo frekansları, ses ve kontrol düğmeleri gibi bağlantılara ulaşmanızı asla engellemez. 
Ürün, yüksek kaliteli alüminyum konstrüksiyon malzemeden yapılmıştır. iPad'inizin korunması için dolgu içerir ayrıca, iPad'inizi duvarda veya ayakta monteliyken şarj edebilirsiniz. 

399 TL 


IRISCan Anywhere 3 Wifi 

Tarama özellikli dahihane bir aygıt IRISCan Anywhere 3 Wifi. Fiziksel baskıdaki tüm belgelerinizi iOS ve Android cihazlarda görüntülemenizi sağlayan bu kompakt çözüm sayesinde yapabileceklerinizin sınırı yok. Eski ya da güncel fotoğrafları, iş kartlarını, not ve çıktıları kolaylıkla tarayın onları mobil cihazlarınızda görüntüleyin; e-mail olarak ya da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. PC ve Mac bilgisayarlarda da kullanılabiliyor. Üstelik eşsiz tasarımı ile birlikte sofistike bir görünüm sunuyor. 


IRIScan” 


Twelve South Compass 

Compass minimal ve tarz sahibi tasarımı ile hem bir şövale hem de bir yazma desteği olarak kullanılabilir. 
Şövale formunda iken iPad'inizi hem dikey hem de yatay modda kullanabilirsiniz. Compass'ı bir yazma desteği olarak kullanmak istediğinizde ise arkada yer alan ayağını içeri doğru katlayıp küçük ayağını açtığınızda bu minik ve harika tasarımlı stand bir anda iPad'inizin dokunmatik klavyesini en verimli şekilde kullanabileceğiniz bir araca dönüşür. 


Yoğun çelik alaşımından üretilen Compass, size seyatlerinizde özgürlük tanırken iPad'inizi istediğiniz yerde istediğiniz gibi kullanmanızı sağlar. iPhoto slaytşovları ya da Keynote sunumları olsun Compass size iPad'iniz- de daha çok şey yapmak veya izlemek açısından fayda sağlar. Compass'ı bu kadar kullanışlı kılan bir diğer özelliği de boyutlarıdır. Katlandığında hemen hemen bir İsviçre Çakısı kadar olan boyu ile çantanızda çok ufak bir yer kaplar. 
Ayrıca beraberinde gelen taşıma kılıfı da Apple iPad Kılıfı ile uyumludur. 
Ayrıca Compass'i Apple iPad Kılıfı birlikte kullanabilirsiniz. Compass' kullanmak için iPad'nizi kılıfından çıkarmanıza gerek yoktur. 

140 TL 


ile 


Ozaki iCarry Excavator 

Görüşme yaparken, oyun oynarken, film izlerken ve internette gezinirken iPad'inizi yere yatık kullanmaktan rahatsız mısınız? 
iCarry Excavator, iPad'nizi her yönüyle na kullanmanıza < olanak tanıyan muhteşem bir tasarıma sahiptir. 
İstediğiniz açıda ayarlayabileceğniz başlığı sayesinde keyifli bir kullanım sunmaktadır. 

İster film izleyin, ister yüzyüze görüşmeler yapın, ister oyun oynayın. iCarry Excavator iPad'inizin eğlenceli oyunlarından tam keyif almanızı sağlayacaktır. 
Fiyatı: 690 TL 


Sony SRSBTM8 

NEC (Yakın Alan İletişim) teknolojisine ve Bluetooth özelliğine sahip hoparlörü ile Sony, Türkiye'deki teknoloji meraklıları ile buluşuyor. Sony SRSBTM8 ile NEC donanımlı akıllı telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınızdan ister evinizin her yerinde isterse dışarıda güçlü, dinamik ses deneyimleri yaşayabilirsiniz. Dahili NFC teknolojisi sayesinde tüketiciler akıllı telefonlarını veya tabletlerini, NEC özellikli hoparlöre dokundurarak anında yüksek kaliteli müzik dinleme veya anında net telefon görüşmeleri yapmaya başlayabiliyor. 


Sony SRSBTM8 ileNFC donanımlı akıllı telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınızdan ister evinizin her yerinde isterse dışarıda güçlü, dinamik ses deneyimleri yaşayabilirsiniz. 


JBL OnBeat Rumble 


iPad mini ve diğer iPad modelleri ile uyumlu, kablosuz özellikli makro hoparlör JBL OnBeat Rumble, maskülen tasarımı, monokrom renkleri ve yuvarlatılmış hatları sayesinde dikkat çekici. Ünlü ses teknolojileri markasının yenilikçi aygıtı, hafifliği ve kompakitlığı oldukça iyi şekilde kurgulanmış tasarımıyla iPad ile film izlerken, müzik dinlerken en faydalı yardımcınız olabilir. 

Adeta kükreyen baslarla iPad kullanımının belki de en ciddi semptomlarından birine “kimine göre daha yüksek boyutlarda olması gereken baslarına” en etkili ilaç olarak düşünülebilir. 50 watt düzeyindeki ses sunumu da zihninizde parıldayacak bir ışığa 

yol açacaktır. Bluetooth teknolojisi ile kablosuz bağlantı özelliği sunan aygıtın kablolu bağlantı olanağı da kullanıcısına sunulmuş. Aygıtla beraber App Store'dan ücretsiz JBL MusicFlow uygulamasını indirmenizi de tavsiye ediyoruz. 

Fiyat: 1200 TL 


teknoloji deyince aklınıza gelen her şey. 


Taptaze teknoloji haberlerinden, ürün incelemelerine, birbirinden ilginç videolardan, konusunda uzman 


editörlerin eğitici ve öğretici makalalerine kadar Fotoğ raf teknoloji adına hemen her şeyi bulabileceğiniz Zi technotoday, benzerlerinden farklı olarak herkesin Ev Eğlencesi anlayacağı bir dilde konuşuyor. Tasarım 


Fotoğraf, ev eğlencesi, tasarım, mobil yaşam ve müzik i ği başlıkları altında yüzlerce yeni ve özgün içerik için Mobil Yaşam 


www.technotoday.com.tr adresini ziyaret edin. M ü zik Teknol oj | leri 
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